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VAN DE REDACTIE 
Beste lezers, 

 
Alweer de laatste editie van Noar Vurre van dit jaar.  
Helaas moeten we openen met IM’s van clubman Pleun Blom en clubicoon Jan van Helden. 
Verder vindt u in dit blad informatieve artikelen over personen en gebeurtenissen binnen de vereniging.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij die graag. Mailen mag ook: 
noarvurre@vvalmkerk.nl. 

 

De redactie: Arie, Hendri en Nico 
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IN MEMORIAM JAN VAN HELDEN 

 

“Met alleen maar mooie voetballers kan je geen wedstrijd winnen” 

Zaterdagavond 28 
oktober. Met een klein 

clubje zitten we, op dit 
voor ons late uur, op de 
tribune van de 
voetbalvereniging Erp. 
Almkerks te mopperen 
over het “grote onrecht” 

wat ons is aangedaan 
met de competitie indeling van dit seizoen. 
Laurens krijgt een appje. Z’n gezicht betrekt. Geen 
goed nieuws. Jan van Helden is overleden.  
Nee, het was niet onverwacht. Maar toch… nog 

maar net hadden we om de dood gelachen. Aan het 
begin van de wedstrijd was er een minuut stilte voor 

het overlijden van de plaatselijke pastoor, die tot op 
hoge leeftijd bij Erp had gevoetbald. En nu was de 
dood, zomaar ineens, heel dichtbij… …Jan van 
Helden. 
 
“Jan en Corri, m’n lievelingsoom en tante” zei 
Laurens. En zo had iedereen even z’n eigen 

gedachte over Jan. Ik ook. Wanneer had ik hem 
voor het laatst gesproken? 
Al wel even geleden zeker. Ja, ik herinnerde het me 
weer. Een praatje met Jan op de scootmobiel. Hij 
moest inparkeren voor het clubhuis. Strak langs het 

heggetje.  

“Zo, die staat”, zei hij met een glimlach, “en nou 
mot ik er nog af zien te komme” zei hij met een 
glimlach die veranderde in een grimas van pijn. 
“Maar het gaat weer. Ik kan weer hier komme….en 
hoe gaat het met jou?” Dat was Jan, altijd oog voor 
de ander. Dat zorgzame… het deed me ineens 
denken aan m’n allereerste kennismaking met Jan 

en Corri. Al heel lang geleden hoor. Het was nog op 
het voetbalveld aan de Uppelsendijk. Daar was ik 
veel te vinden. Ik kende die jongens bijna allemaal. 
Jan ook. Ik was een fan van Jan. Hij speelde op links 
en kon heel hard lopen. Een typisch loopje, de 
schouders iets omhoog en gaan..(Toen nog niet 
beseffend dat ik, 6 jaar later, samen met Jan in het 

eerste elftal zou spelen.) Maar dit even terzijde.  
 
Terug naar die eerste kennismaking. Als jong ventje 
mocht ik, samen met Harmen Groen, mee op het 
jaarlijkse voetbaluitje. Ergens in Limburg, geloof ik. 
Van m’n moeder had ik 50 ct. mee gekregen, met 

de mededeling “denk erom, niet alles hoeft op”. Die 
dag werd ik “geadopteerd” door Jan en Corri en door 
Lens en Ellie (de vader en moeder van Laurens van 
Wijk). Zij hielden mij vrij. 
Zonder het achterste van m’n tong te laten zien, kon 
ik, vol trots, m’n moeder laten zien dat ik een 
“dubbeltje” over had. Dat mocht in de spaarpot voor 

nieuwe voetbalschoenen. 
 

 Jan had de meeste dienstjaren (73) in onze 
vereniging. Daar was hij trots op. 

Lid sinds 3 augustus 1950. Gestart op afgesleten 
voetbalschoenen van Meindert Verlee. Toenmalige 
keeper van het eerste elftal. In 1953 debuteerde Jan 
in het eerste elftal en werd direct kampioen. Maar 
liefst 13 jaar speelde Jan in de Almkerkse 
hoofdmacht. Eerst als linksbuiten, later, samen met 

Jo Kant, als centraal duo achterin. Met veel 
kampioenschappen bouwde Jan z’n carrière af in de 
lagere elftallen. Een beenblessure maakte een eind 
aan Jan z’n actieve voetballoopbaan. 
 

De nasleep van de blessure was enorm. Een grote 
ommekeer in het leven van Jan en Corri diende zich, 

ongevraagd, aan. Jan had reuma. In een ernstige 
vorm. 
Op 48-jarige leeftijd werd Jan afgekeurd. Zijn beroep 
als timmerman moest hij opgeven. Ruim 40 jaar 
heeft Jan de helse pijnen van het “reumakruis” 
moeten dragen. Toch zat hij niet bij de pakken neer. 
Al kon hij het niet meer actief spelen. 

Het spelletje gaf hij niet op. Als leider van een 
vriendenelftal van oud eerste elftalspelers. Als 
supporter van z’n voetballende zonen. Als mental 
coach van zijn voetballende kleinkinderen. Of 
zomaar lekker lullen over het voetballen in het 

clubhuis. Het gaf hem energie. Het gevoel er nog bij 

te horen. ’t Verlichtte de pijn. 
 

 
Jan in z’n favoriete kleuren 

  



  

Heel mooi dat dominee Marloes van Doorne dat in 
de mooie herdenkingsdienst zo treffend 
verwoordde. Vanuit het Evangelie mogen we sport 

als middel gebruiken om onze levensbeschouwing 
te verrijken en uit te dragen. 
 
Hoe intens de “voetbalfamilieband” was kan ik 

moeilijk onder woorden brengen. 
Lisa, kleindochter van Jan, verwoordde dat zo 
prachtig in de herdenkingsdienst: 
 
“Opa, voor mij was je niet alleen een opa, maar je 
was ook mijn beste vriend. 

Dat begon al bij onze gedeelde liefde voor voetbal. 
Ik voetbal vanaf mijn vijfde en bij elke wedstrijd 
was jij samen met oma aanwezig. Jij was een groot 
voorbeeld voor mij. Ik luisterde graag naar je 
verhalen over jouw voetbaljaren en je advies. Toen 

ik in de F-jes zat, kocht ik met m’n moeder grijze 
voetbalschoenen met een knalrood Nike logo erop. 

Oma vond ze mooi, maar jij dacht daar anders over. 
“Waarom gekleurde schoenen? Die heb je alleen 
nodig als je niet kan voetballen” zei je. Vanaf toen 
heb ik alleen nog maar zwarte schoenen gedragen. 
Wat was je trots toen ik voor een tijdje geselecteerd 
was voor KNVB, regio Tiel. Ook daar kwam je met 
mama iedere training en wedstrijd kijken. 

Als ik door de weeks langs kwam, dan bespraken 
we de wedstrijd van zaterdag alvast. Hoewel oma 
altijd positief was: “Je kan niet altijd winnen”, was 
jij erg kritisch. 
Er was altijd wel iets wat ik beter kon doen. Voor de 
wedstrijd op zaterdag kwam ik bij jullie ontbijten. 

Jij schatte dan in of we zouden winnen en oma 
maakte een sappig “aai” (ei) klaar. 
Iedere wedstrijd stond jij achter het doel en als ik 
een doelpunt maakte, stak jij een duimpje omhoog. 
Maar als ik bij een vrije trap of corner jou aankeek, 
knikte je naar mij en wist ik dat ik in één keer op 
doel moest schieten. Als de bal er dan in ging, stond 

je met twee handen in de lucht te juichen. Natuurlijk 
bleef je daarna altijd hangen voor de derde helft. 
Ook mijn vrienden en teamgenoten noemden je 
opa. Ik moest na de wedstrijd snel douchen, anders 
zat er al een andere teamgenoot met jou een biertje 
te drinken en de wedstrijd te bespreken. 
Ook keken we altijd samen voetbal, terwijl oma 

zorgde voor de chips, dipsaus en kaas. Het spel was 
nog geen 5 minuten bezig of jij gaf al weer 
commentaar op de spelers. Oma ging dan de 
discussie met je aan waarom jij hier dan op de bank 
zit en niet hun trainer bent”. 
 

 Beste Corri. Dat “reumakruis” moest jij ook dragen. 
Wat ben je een kanjer. 
Je moest Jan loslaten. Het ging niet meer. Jullie 

schreven het op de kaart: 
Doof nu het licht en sluit je ogen 

En vergeet de strijd…. 
Maar door het geloof in de komst van het Kerstkind, 

wat we binnenkort mogen vieren, en door het geloof 
in het Licht van de Paaskaars, die jullie hebben 
aangestoken, mag je één ding weten: Ook die laatste 
wedstrijd heeft Jan gewonnen. Hij is door Hem met 
vlag en wimpel binnen gehaald om het Eeuwige 
Kampioenschap te vieren. 

 
Namens leden en bestuur wensen we Corri, de 
kinderen en de kleinkinderen heel veel kracht en 
sterkte toe, en de moed, al is het met betraande 
ogen, om het Kerstfeest met elkaar te vieren. 

 
Gerrit van Drunen 

Erevoorzitter vv Almkerk 
 

 
Jan in de tuin in De Ster, goedlachs als altijd. 

 
PS: Het actieve voetballeven van Jan van Helden is 
summier beschreven. Het verhaal over het 

voetballeven van Jan tref je aan in een interview dat 
Nico Vink met Jan had in de zomer van 2021.  
Je kunt dit op onze website vinden. Kijk op:  site vv 
Almkerk – onze club – clubblad Noar Vurre – meest 
recente clubbladen – clubblad juli 2021 (pag. 14) 
 

Rectificatie 
Op onze website plaatsten we het bericht van 
overlijden van Jan. We zeggen daar dat Jan het 
oudste lid van onze vereniging is en het lid met de 
meeste dienstjaren. 

Het laatste is correct, het eerste niet. Teus Versteeg, 
een zwager van Jan, is een half jaartje ouder. 

 

 



  

IN MEMORIAM PLEUN BLOM 

 

Bij het doorbladeren van het Altena Nieuws, ergens midden oktober, viel m’n oog erop. De 
rouwadvertentie van Pleun Blom. Ik werd getroffen door de tekst in de advertentie:  

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart 
en je zult zien dat je weent om wat je vreugde heeft gebracht. 

 

Ja, inderdaad, met 
weemoed kijk je dan 
terug naar de tijd dat 
Pleun actief was 

binnen onze 
vereniging.  
Een bijzondere man. 
Een aimabel mens. 
Het heeft velen van 
ons heel veel vreugde 

gebracht om met 
Pleun het 
verenigingsleven te 
delen. 
Zeker de jongere 
garde zal bij het lezen 

van de naam Pleun Blom zich geen beeld voor ogen 

kunnen halen. Begrijpelijk, ik denk dat het wel een 
jaar of vier geleden zal zijn dat hij in de 
bestuurskamer binnen wipte. En het is nog veel 
langer terug dat Pleun echt actief was binnen onze 
vereniging. 
Vanaf augustus 1995 was Pleun lid van onze 
vereniging. Hij kwam met de toenmalige 

jeugdtrainer, Jan de Haas, mee.  
Met dankbaarheid laat ik Jan aan het woord om wat 
over zijn tijd met Pleun te vertellen. 
“In 1995 hebben we Pleun, nadat de competitie 
inmiddels enkele weken onderweg was, gepolst of 
hij het begeleidingsteam, van destijds Almkerk A1, 

wilde komen versterken. 
Als nieuwe trainer van de Almkerkse A-jeugd kende 
ik Pleun vanuit mijn periode bij Woudrichem. Ik 
benaderde hem omdat ik wist dat hij geen 
verplichtingen had richting genoemde vereniging. 
Na een aantal bakken koffie gaf Pleun zijn ja-woord. 
Naast mij en Jack Verhulst vormde hij vanaf dat 

moment het begeleidingsteam van Almkerk A1, met 
name in de rol van grensrechter. Die rol vervulde hij 

naar eer en geweten. Hij was het niet altijd eens 
met de keuzes van de scheidsrechter, maar na 
afloop was dat voor Pleun al snel een gepasseerd 
station. 
Het eerste seizoen was direct een seizoen om niet 

te vergeten. In het voorjaar van 1996 werden we 
kampioen, wat natuurlijk op gepaste wijze gevierd 
werd en waar Pleun zichtbaar van genoot. Pleun 
ontpopte zich, net als Jack, als verlengstuk van Jan 
richting spelers en hun ouders. Spelers konden  hun 
hart luchten en vonden bij hem altijd een luisterend 

oor. Met recht mag hij daarom een verbinder, een 
motivator genoemd worden. 
 
Mooie herinneringen aan zijn periode als 

grensrechter bij Almkerk A1 zijn de afsluiting van 
het seizoen in Renesse, maar bovenal de deelname 
aan het Internationale voetbaltoernooi in Verdun in 

Frankrijk. 

 Spelers als Leendert van Houwelingen, Dennis 
Groen, Dinant van Drunen, Jacco Pellekaan, Corné 
v.d. Geld en zeker ook leider Kees Verwoerdt, 
kunnen bevestigen dat, mede door de inbreng van 

Pleun, dit een onvergetelijke en unieke belevenis in 
de historie van de voetbalvereniging Almkerk is en 
blijft. 
Steeds vaker kon Almkerk, ook voor andere 
gelegenheden, een beroep op Pleun doen. Aanwezig 
bij het jaarlijkse pupillenkamp, ondersteunen bij het 

jaarlijkse KNVB-jeugdtoernooi, optreden als 
gastheer voor het ontvangen van scheidsrechters en 
begeleiding tegenstanders. Ook bij het jaarlijkse 
“draaifeest” was hij degene die de jeugdleden wist te 
stimuleren om hun lotenboekjes aan de man te 
brengen. 
Ook bij veel klaverjastoernooien was Pleun aanwezig 

om voor de winst te gaan. Hij voelde zich echt thuis 
binnen de vereniging Almkerk. 
Genieten kon Pleun van de glimlach op de gezichten 
van de jeugdspelers. Goed gemutst en altijd gekleed 
als een gentleman, werd dan ook vaak, op de fiets, 
de tocht van Woudrichem naar Almkerk gemaakt. 
Een biertje, en op zijn tijd een jenevertje, mochten 

daarbij niet ontbreken. 
De laatste jaren trof ik Pleun regelmatig op het 
terrein van de vv Sleeuwijk waar zijn kleinzoon 
voetbalde. Altijd werd met plezier en vreugde 
teruggekeken op zijn Almkerkse periode. Helaas 
blijft het bij herinneringen, maar wel in de 

wetenschap dat ze voor Pleun onvergetelijk zijn 
geweest”.  
 
Tot zover de woorden van Jan de Haas. Dankjewel 
Jan. 
 
Jan gaf het al aan. Pleun was meer, veel meer dan 

alleen grensrechter. 
Na het vertrek van Jan als trainer, bleef Pleun, tot 

groot genoegen van ons, bij Almkerk hangen. Pleun 
kwam in november 1997 als bestuurslid “jeugd 
algemeen” in het bestuur van de vv Almkerk. Zes 
jaar, tot 2003, behartigde Pleun de jeugdbelangen. 
Het was een plezier om met Pleun samen te werken. 

Pleun pakte alles aan. Zoals Jan ook al aangaf. Hij 
draaide de bestuursdiensten, ontving gasten, maar 
even zo vrolijk was hij, samen met Teus Versteeg, 
wekenlang bezig met het buitenschilderwerk van ons 
clubhuis. Als lid van het koor Maasmaten zorgde 
Pleun ook nog eens voor vermaak in ons clubhuis. 

Het is een voorrecht dat we je hebben gekend Pleun! 
 
Namens leden, bestuursleden en ook namens Jan de 
Haas, wensen we de kinderen en kleinkinderen alle 

sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
 

Gerrit van Drunen 

Erevoorzitter vv Almkerk 



  

  



  

VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Blauw-witten, 
 
Omdat het niet eenvoudig is 

elke editie een stukje te 
schrijven zonder in herhaling 
te vallen, heb ik dit keer 
gekozen voor een 
voetbalverhaal over New 
York Cosmos.  

In 1975 kwam wereldster 
Pelé naar New York om voor 

Cosmos te spelen. De buitenaards dure Braziliaanse 
ster maakte eigenhandig een verhuizing naar het 
enorme stadion van American Football Club New 
York Giants noodzakelijk. Hier vierde Cosmos titels 

en werd een futuristisch wereldfenomeen. Een 

multinationale club waarin Europese fans de 
toekomst van het voetbal weerspiegeld zagen. Het 
waren andere tijden: de woorden Modern Football 
riepen in de tijd van ruimtereizen en de eerste 
computers geen vijandigheid maar enthousiasme 
op. 
De Cosmos was al rock & roll bij de geboorte. De 

club was het geesteskind van de in Turkije geboren 
broeders Ahmet en Nesuhi Ertegun, die in 1947 het 
jazz- en rhythm & blueslabel Atlantic Records 
hadden opgericht. Hun label werd in 1967 
overgenomen door Warner Brothers van de 
entertainmentmagnaat Steve Ross. Toen Nesuhi 

Ertegun uit het bedrijf wilde stappen, smeekte Ross 

hem te blijven. Dan mocht hij zelf kiezen wat hij 
wilde doen. Goed, zei Nesuhi, dan wil ik een 
voetbalclub. Dat was sowieso lucratief, want soccer 
was de grootste sport ter wereld, die ook in de VS 
een grote toekomst werd voorspeld. Ross stemde 
toe. De voetbalclub van de Erteguns ging Cosmos 

heten, een afkorting van Cosmopolitans.  
 
Probleem: het Amerikaanse publiek vond soccer een 
raar, saai spelletje voor latino’s, Europeanen, 
communisten en homo’s. Drie kwartier aan één stuk 
je aandacht erbij houden. Weinig onderbrekingen en 
soms maar één of zelfs geen doelpunten. Kortom: 

weird. De media negeerden de Cosmos, behalve 

toen de flamboyante doelman Shep Messing in 
december 1974 een naaktrapportage deed voor het 
blad VIVA. De club was er niet blij mee, maar 
Messing stelde vast dat hij met zijn zwaar behaarde 
piemel meer aandacht voor de Cosmos had 
gegenereerd dan in alle tot dan toe gespeelde 

voetbalwedstrijden samen.  
De club was ondertussen verhuisd van Hofstra 
University naar Downey Stadium in het grimmige 
Randall’s Island. Hier ging het sportief zo belabberd 
dat vicevoorzitter Raphael de la Sierra met de vuist 
op tafel sloeg. Er moesten grote internationale 

sterren komen. Aan geld geen gebrek. Actie. 
“Waarom niet meteen Pelé?” vroeg general manager 
Clive Toye.  

 “Wie is Pelé?” zei De la Sierra, die bij zijn aantreden 
als directeur ook al niet had geweten dat een 
voetbalteam uit elf spelers bestond. Pelé kwam en 

hij ging voor die tijd haast onbevattelijk veel geld 
verdienen. Hij kreeg een salaris van 3 miljoen 
Amerikaanse Dollars. Dat was bijna 15 keer zoveel 
als de beroemdste honkballer van het land opstreek. 
De hele wereldpers kwam naar de presentatie van de 
34-jarige Braziliaan. Plotseling stond de New York 

Cosmos in alle wereldkranten, net als het feit dat 
Pelé gepresenteerd was in de prestigieuze New 
Yorkse 21 Club aan West 52nd Street in Manhattan, 
tweede huis van film- en rocksterren en 
vooraanstaande politici. Dat was nog eens iets 
anders dan een rokerige bestuurskamer met een 

systeemplafond. Eindelijk was de aandacht 

getrokken. Wat was dat voor club, daar in New York? 
In werkelijkheid speelde die glamourclub in een 
houten bouwval en moest de materiaalman elke dag 
een verse lading glasscherven en injectienaalden van 
het trainingsveld rapen. Toen tv-zender CBS 
aankondigde de debuutwedstrijd van Pelé, tegen 
Dallas Tornado, te willen uitzenden, zat er maar één 

ding op. De kale akker die voor speelveld moest 
doorgaan groen verven om de suggestie van een 
echte grasmat te wekken. In de rust dacht Pelé dat 
hij in het vieze New York al na drie kwartier een 
schimmelinfectie had opgelopen. Het was verf. Maar 
in het nieuwe seizoen (1976) begon het te draaien. 

Met het Yankee Stadium als nieuwe thuisbasis. Pelé 

scoorde regelmatig, maar was toch vooral de koning 
van de assist, met de excentrieke Italiaanse spits 
Giorgio Chinaglia als afmaker. Veel ploeggenoten 
hadden een hekel aan de narcist Chinaglia. De 
Italiaan was een hork die teamgenoten en 
clubmensen vernederde. Maar als spits was hij een 

fenomeen. Daar veranderden het pakje sigaretten en 
de fles Chivas Regal die hij in de kleedkamer uit zijn 
locker toverde niets aan. 

 
In de play-offs om het kampioenschap ging het mis 
omdat de Tampa Bay Rowdies een effectieve manier 
hadden verzonnen om het duo Pelé/Chinaglia uit te 
schakelen: de club liet het Cosmos-duo ophalen door 
een limousine met daarin voor ieder een fles whisky 

en een meisje van lichte zeden.  

Tijdens de wedstrijd waren Pelé en Chinaglia niet op 
hun best: 3-1 verlies. De clubleiding eiste voor het 
seizoen 1977 meer discipline en organisatie in het 
elftal en haalde daarom Franz Beckenbauer naar 
New York en later Carlos Alberto. Voetbal was 

 Het was de kroon op het werk van Pelé, die een punt 
achter zijn carrière zette, om als supporter te zien 
hoe de ploeg de titel in 1978 prolongeerde.  
Kon dit ooit nog kapot? Vast niet, want de club was 
van plan om voor het seizoen 1979 Johan Cruijff aan 



  

inmiddels mateloos populair in New York en de faam 
van de Cosmos reikte tot in Europa, waar de ploeg 
in 1976 en 1977 op exhibition tour ging. Het publiek 

vergaapte zich aan de multinationale sterrenploeg. 
Al die nationaliteiten bij elkaar, het werd in Europa 
haast als buitenaards ervaren. In het Giants Stadium 
vond Cosmos in 1977 zijn draai en genoten 

gemiddeld ruim 40.000 mensen van de thuisduels. 
Het tv-succes viel nog wat tegen, maar dat zou nog 
wel komen. Elke wedstrijd werd door de voltallige 
Cosmos-selectie uit de benen gedanst en in alcohol 
gesmoord in de extravagante discoclub annex 
drugspaleis Studio 54, waar de ploeg een vaste tafel 

had en altijd een zwerm half blote vrouwen rond de 
Cosmos zoemde. 
 
Eigenaar Ross zorgde er intussen voor dat het 
ereterras tijdens de thuiswedstrijden bevolkt werd 

door sterren. Mick Jagger, Andy Warhol, Neil Young, 
Bette Midler en ook minister Henry Kissinger 

hoorden tot de vaste gasten. Het droeg nog eens 
extra bij aan de Cosmos Mania die in 1977 door New 
York raasde. Na een stroeve start daverde het team 
in 1977 op het kampioenschap af. Tegen Fort 
Lauderdale zaten er 77.691 dolle Cosmos fans in het 
Giants Stadium. De finale van de play-offs werd 
gewonnen, al dan niet dankzij de morele steun van 

de meereizende rocksterren en twee live seksshows 
aan boord van het vliegtuig. De Cosmos was 
kampioen van Amerika en dus van het universum. 
 
 
 

het elftal toe te voegen.De Nederlander speelde aan 
het eind van de jaargang 1978 drie 
demonstratiewedstrijden, maar zou uiteindelijk niet 

worden vastgelegd. “Cruijff is zo’n type speler dat 
graag de baas is,” zei Ahmet Ertegun, “en daarvan 
hebben we er al teveel.” Cruijff zou bij de 
Washington Diplomats belanden. Twee andere 

Nederlanders, Johan Neeskens en Wim Rijsbergen, 
kwamen wel naar New York.  
In 1980 waren de toeschouwersaantallen in de NASL 
hoger dan ooit, maar was de kentering al zichtbaar. 
ABC had in 1979 de uitzendrechten verworven, maar 
toen de kijkcijfers tegenvielen, trok de zender de 

stekker eruit. Zonder televisieverslaggeving is een 
sport in de VS gedoemd te mislukken. De competitie 
kalfde af. Het publiek zocht ander vermaak. Steve 
Ross deed nog één ultieme poging het voetbal als 
Amerikaanse TV-sport te redden. Hij wilde persé het 

WK van 1986 naar de VS halen. Het mislukte. Mexico 
kreeg het toernooi en voor de NASL doofde het licht. 

In 1984 was het afgelopen met professioneel voetbal 
in de VS. Ook voor de Cosmos. 
Vrij naar “De cult van NY” door Menno Pot in Santos 
Magazine 

Fijne feestdagen allemaal! 
Hans Keller 

             



  

BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Secretariaat  
 
Overleden:  

Jan van Helden, Pleun Blom 
 
Nieuwe leden: 
Maurits Schoenmakers, Martin Molhoek 
 
Opzeggingen: 

Diogo van Arkel Gaitinha 
 
Aanmelden nieuwe leden / Veel gestelde 
vragen. 
Kijk hiervoor ook op onze website onder Contact: 
https://www.vvalmkerk.nl/lid-worden/.  

 

Wedstrijdsecretariaat 
 
Bezorgdheid invulling teams 
Nog niet eerder zijn er vanaf het begin van het 
seizoen zoveel wedstrijden verzet doordat de 
elftallen niet bemand konden worden. Dit speelt 
vooral bij de lagere senioren heren teams en de 

senioren vrouwen. Niet alleen bij de V.V. Almkerk, 
nee er komen ook veel verzoeken van de 
tegenstanders. Baaldagen zijn nu meest al 
opgesoupeerd. Ook de vrije zaterdagen is al gretig 
gebruik van gemaakt. Terwijl alle teams op papier 
ruim voldoende spelers en speelsters hebben. Maar 

er zijn tegenwoordig erg veel festivals, soms 

meerdere in 1 weekend. Een deel van onze spelers 
en speelsters gaat daar liever heen dan dat men 
gaat voetballen. Dat komt nu vaak op de 2e plaats. 
Ook is in de corona tijd ondervonden dat er meer 
mogelijkheden zijn om de zaterdag door te komen 
dan alleen met voetballen. Ben benieuwd of we met 

alle senioren teams het einde van de competitie 
gaan halen. Elke donderdag avond rond 11 uur 
komt er wel een kleine delegatie de trap op en dan 
weet ik al hoe laat het is. Juist ja, 11 uur, maar dat 
bedoel ik niet. Er moet weer iets geregeld worden 
om er een team uit te gooien voor de zaterdag. Ik 
kan alleen maar verzoeken aan alle spelers, kom zo 

veel als mogelijk meespelen op de zaterdagen. 

Het 6e heeft veel spelers die alleen op de donderdag 
komen trainen. Dat is van het begin af al bekend 
maar er zouden er voldoende moeten overblijven 
om het team op zaterdag met eigen spelers te 
bemannen. Veelal wordt aangevuld met spelers uit 
het 5e die dan zelf al gespeeld hebben. Wel klasse 

van deze jongens dat die zo het 6e de winter door 
helpen. Dat de opkomst vaak minder is heeft ook 
nog wel een andere oorzaak, die ligt geheel bij de 
KNVB. Ondanks dat er bij de inschrijvingen een 
leeftijdscategorie is opgegeven zijn ze ingedeeld bij 
een 2e en meerdere 3e elftallen die veelal niet onder 

doen voor ons 3e dus met als gevolg dat vaak met 
grote cijfers verloren wordt wat in de onderstaande 
stand duidelijk te zien is al staan ze net nog niet op 

de onderste plaats. 
 
 

 Hoe staan we ervoor 
Onderstaand de huidige stand van de teams tot en 
met zaterdag 2 december. Getoond zijn alleen de 

teams die in Almkerk spelen. Van de jongste pupillen 
zijn geen gegevens. 
De jeugdstanden zijn van de 2e fase.  

De bovenstaande standen zijn bijgewerkt t/m. 
zaterdag 2 december. Het 1e doet het tot nog toe erg 
goed, evenals het 2e wat zelfs de ranglijst aanvoert. 
Het 2e heeft ook de 1e periodetitel op zak dus klasse 
heren. Wat ook mogelijk opvalt is het grote aantal 
wedstrijden wat de 35+ al heeft gespeeld. Dat komt 
omdat die op de vrijdagavond meerdere wedstrijden 

op 1 avond spelen ondanks dat men niet elke vrijdag 
speelt.  
We hebben zelfs al enkele herfstkampioenen van 
fase 1 bij de pupillen. Dit seizoen in de najaarsreeks 
fase 1: JO8-1, JO10-1 en de JO13-2. Van harte 

gefeliciteerd jongens, geweldige prestatie ! 

Na de winterstop gaat de ST Altena/Almkerk JO17-1 
in Almkerk trainen en spelen en de ST 
Almkerk/Altena JO19-1 gaat bij Altena trainen en 
spelen. 
 
Oefenwedstrijden en inhalen tijdens de 
winterstop. 

Zo te zien staan de meeste teams er helemaal niet 
slecht voor. Diverse 2e en 3e plaatsen.  
Zaterdag 16 december heeft het 2e nog een 
bekerwedstrijd uit bij Nivo Sparta. Verder zijn er nog 
inhaal wedstrijden. Onze JO9-1, JO13-2 en de VR2 
spelen dan thuis en de JO11-2JM, MO13-1, JO15-1, 
JO17-1, MO20-1, 3e, 4e, en de VR1 spelen dan nog 

uitwedstrijden.  Er is geen druk oefenprogramma. 
Het 1e is op trainingskamp. 
Op 13 januari moeten ons 4e en de VR1 thuis inhalen 
en het 6e heeft dan een inhaalwedstrijd uit.  
Op 20 januari starten dan ons 1e, 2e JO19-1, Vr1, 
JO8-1 en JO15-2 als eersten in het nieuwe jaar. 

OP 27 januari starten de meeste competities weer. 
De jeugd en pupillen starten dan met fase 3. 
 
Proxsys Cup 
In de kerst vakantie wordt ook weer het jaarlijkse 
Proxsys Cup toernooi gespeeld in de Oosterbliek in 
Gorinchem. Dit jaar kan Almkerk 1 daar niet aan 

meedoen daar zij in het buitenland op trainingskamp 
zijn. Ook onze vrouwen hebben aangegeven dit jaar 

niet mee te doen. Wat de jeugd betreft, daar worden 
de ST Altena/Almkerk JO13-1 en JO17-1 
uitgenodigd. Als die meedoen zouden ze door Altena 
opgegeven moeten zijn maar daar heb ik geen info 
van ontvangen. 

 

https://www.vvalmkerk.nl/lid-worden/


  

Jeugd tournooi in de Crosser in Werkendam 
Op 28, 29 en 30 december vindt het traditionele 
jeugd kerst toernooi plaats in sporthal de Crosser in 

Werkendam. Deelnemende verenigingen zijn vv 
Almkerk, vv Altena, vv Sleeuwijk en Kozakken Boys. 
 
Invullen digitaal wedstrijd formulier (DWF) 

Nog steeds lopen we er bij met name de senioren 
heren teams tegenaan dat de scheidsrechter na de 
wedstrijd het formulier niet kan afronden omdat er 
teveel spelers op staan en er geen aanvoerder en 
geen grensrechter is opgegeven. Vooral als we 
scheidsrechters van buitenaf hebben is het 

vervelend dat zij per app de uitslag moeten 
doorsturen met het verzoek of wij het formulier 
willen afronden. Dat is niet wenselijk dus graag 
zorgen dat VOOR de wedstrijd het formulier 
compleet ingevuld is! Bedankt voor jullie 

medewerking. 
Arie Verwoerdt 

 
Kantinecommissie 
Bij deze een vooraankondiging van de komende 
prijsverhogingen in de kantine. Hoewel de overheid 
probeert te promoten om minder drankjes te gaan 
verkopen met alcohol is er toch een prijsverhoging 
aangekondigd voor de volgende 

productcategorieën: Op de prijzen van alcoholvrije 
dranken, zoals frisdrank, sportdranken, alcoholvrij 
bier en vruchtensap. De overheid heeft besloten om 
per 1 januari 2024 de verbruiksbelasting op deze 
producten aanzienlijk te verhogen. Het enige goede 
nieuws is dat per 1 januari 2024 de 

verbruiksbelasting op mineraalwater wordt 
opgeheven. Dat is bij ons dus de Sourcy blauw en 
rood. Die gaan dus niet in prijs stijgen. 
De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, zoals 
frisdrank en alcoholvrij bier wordt verhoogd van 8 
cent naar ruim 26 cent per liter. Een 
verdrievoudiging dus. Het doel van deze 

belastingverhoging is om consumenten aan te 
sporen gezondere varianten te drinken. 
De accijns op alcohol gaat per 1 januari 2024 
omhoog met 16,2%. Dat gaat uiteraard ook 
gevolgen hebben voor al onze alcohol houdende 
dranken.  
We ontkomen er niet aan om ook in onze kantine de 

frisdranken, sportdranken, alcoholvrij bier 
vruchtensappen en alle alcohol houdende dranken 
in prijs te verhogen. Dit gaan we per 1 februari a.s. 
doen zodat we in januari de huidige inkoopprijzen 
(dec. 2023) kunnen vergelijken met de nieuwe 
inkoop prijzen die per 1 januari 2024 gaan gelden.  

 

 Het kabinet heeft onvoldoende oog voor de 
neveneffecten van deze maatregel. De forse 
accijnsverhoging per 1 januari kan wel eens de 

genadeslag worden voor vele brouwerijen met 
verlies aan vele banen tot gevolg. En dat geldt zeker 
voor brouwers in de brede grensregio’s. Want met 
de nieuwe verhoging betalen we in Nederland straks 

80% meer bierbelasting dan in België en 360% meer 
dan in Duitsland. In een steeds groter gebied gaan 
Nederlanders de grens over om hun bier te kopen, 
inkomsten inclusief accijnsopbrengsten vloeien 
daarmee weg naar België en Duitsland. Nederlanders 
stappen over op andere middelen en alcoholische 

dranken met een hoger percentage alcohol. 
 
 
Supportersvereniging 
 

De minuut van de supportersvereniging 
Voorzitter Henk Romijn van de supportersvereniging 

laat weten dat ook voor het tweede seizoen alle 
speelminuten zijn verkocht en dat de opbrengst van 
deze actie geheel ten goede zal komen aan de jeugd 
(activiteiten) van de VV Almkerk. 
 
Het gaat om de minuut waarin Almkerk in haar 
thuiswedstrijden het eerste doelpunt maakt. De 

prijswinnaars zijn tot heden: 

 
 
 
 

 
 

 

 

  



  

Notulen Algemene ledenvergadering vrijdag 
24 november 2023 

 

Afgemeld: Henk Mijdam en Arjan Kant 

22 aanwezigen 

 

Agenda: 

1. Opening: de voorzitter, Hans Keller heet iedereen 
van harte welkom. 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2022: de 
notulen worden vastgesteld. 

 

3. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de 

voorzitter:  

- Helaas zijn ons ook dit jaar weer een aantal 

leden (of trouwe bezoeker) ontvallen. Hans 
Verlee, Jan van Drunen, Hugo Zwart, Pleun 
Blom, Jan van Helden en Janny Donkersloot van 
de Brink. Ter nagedachtenis wordt een moment 

van stilte gehouden. 
- Dit jaar zijn er diverse DNA bijeenkomsten 

geweest. Hier zijn de volgende thema’s uit 
voortgevloeid, waar we verder mee aan de slag 
gaan. 

(1) Topsport is gezellig: Doelstelling is om 

met een (voor leden van de 
voetbalvereniging en inwoners van het dorp 

Almkerk) herkenbaar 1e elftal op het hoogst 
mogelijke niveau te voetballen. Het 1e elftal 
speelt minimaal 2e klasse. Doelstelling is om 

2e selectie elftal te hebben waarin 
voetballers zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en klaargestoomd worden om 
de stap naar het 1e elftal te maken. Het 2e 
elftal speelt minimaal reserve 1e klasse. 

Uitwerking doelstellingen 

Tenminste 50% van de A-selectie dient te 
bestaan uit spelers die bij VV Almkerk zijn 
opgeleid, wonen in Almkerk of spelers die 

langer dan 5 jaar bij de club spelen. 
Gemiddeld over een seizoen is tenminste 

50% van de basisspelers van het 1e elftal bij 
VV Almkerk opgeleid, woonachtig in 
Almkerk of speelt langer dan 5 jaar bij de 
club. 

(2) Samenwerking aan 

toekomstperspectief / samenwerking 
met Altena, zie verder punt 5 

(3) Betrekken maar Betrokken: Jongens die 

gestopt zijn, zijn benaderd om weer te 
komen voetballen. Eerst positieve reactie, 
maar zijn uiteindelijk nooit op komen 
dagen.  

Bert Keller zou graag zien dat er meer over 

de DNA bijeenkomsten wordt 
gecommuniceerd (in het clubblad). Hendri ’t 
Lam zou graag meer willen weten over de 
visie. Gerrit van Drunen geeft aan dat dit in 
het clubblad heeft gestaan. 

 Verder de JO9-1, JO10-2, JO13-2, JO15-1, JO15-2 
en de JO16-1. Dit seizoen in de najaar reeks fase 1 
: JO8-1, JO10-1 en de JO13-2. 

- Ook kijken we terug op het sportieve jaar: Het 

eerste heeft zich afgelopen seizoen keurig 
gehandhaafd in de eerste klasse zonder 
nacompetitie te hoeven spelen. Het tweede is 
helaas gedegradeerd naar de reserve eerste 
klasse waar het tot nu toe prima presteert. Het 

afgelopen seizoen zijn er ook een groot aantal 
kampioenen, de volgende teams werden 
kampioen: het 3e en het 4e elftal.  

 

4. Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen 

stukken 

 

5. Voortgang samenwerking met V.V. Altena:  

De onderlinge samenwerking in de teams verloopt 
prima. Qua staf, vrijwilligers komt wel het meeste 
initiatief vanuit Almkerk. De balans is dus niet in 

orde. Volgende maand staat er een gesprek gepland 
met  het bestuur van Altena.  

 

6. Vrijwilligersbeleid: Pim van Nieuwenhuizen is 

coördinator geworden. Ook zijn er taakbeheerders 
aangewezen. Zij inventariseren wat de behoefte is 
en geven dit door aan Pim, zodat hij een vrijwilliger 
kan aanwijzen. 

- 4 uur per seizoen voor spelende leden vanaf 16 

jaar en ouders van spelende leden tot 16 jaar 

- Registratie via de Voetbal.nl app 
- Uitbreiding van taken zoals wedstrijden fluiten 

en bezetting bestuurskamer 
- Mogelijkheid tot afkopen voor € 50,- per seizoen 

 

7. Financiën : er was een klein verlies begroot, 

maar zijn positief geëindigd. 

- Verslag penningmeester seizoen 2022/2023 

- Verslag kascontrolecommissie: Mark Stolk en 
Erno Kwetters hebben de kascontrole uitgevoerd 
en alles correct bevonden. 

- Decharge verlening penningmeester en bestuur 
over afgelopen boekjaar: er wordt decharge 
verleend 

- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Mark 
Stolk en Leon Bouman zullen de kascontrole voor 
2024 op zich nemen 

- Financiën seizoen 2023/2024: we verwachten 
een positief resultaat 

- Nico heeft aangegeven te stoppen als 
penningmeester. We zijn op zoek naar een 

vervanger. Nico blijft tot die tijd aan, zodat hij 
de overdracht kan doen. 

 

8. Algemene zaken: 

- Arie geeft aan dat de omzet in 

oktober/november lager is dan vorig jaar, dit 
komt doordat  het 1e laat uit voetbalt 

- Er zijn 6 nieuwe diepvriezers met lades 
aangeschaft. 

- We zijn nog steeds op zoek naar een beheerder. 
Wel is er een vaste bezetting in de keuken en 
achter de bar. 



  

- Gerrit van Drunen bedankt Arie voor zijn inzet. 
Wel is hij bang dat Arie te veel hooi op zijn vork 
neemt. Het bestuur is zich hiervan bewust.  Er 

zal gekeken worden of er taken zijn die 

overgenomen kunnen worden door vrijwilligers. 
 

9. Voetbalzaken: 

- Senioren: Arie geeft aan dat er veel 

afgelastingen zijn. Er moeten dus veel 
wedstrijden worden verzet/ingehaald. Het is 
telkens een uitdaging om een team op de been 
te krijgen. De teams helpen elkaar wel.  

- Jeugd: in afwezigheid van Arjan Kant geeft 

Hans een toelichting:  er moet meer gedaan 
worden om trainers op te leiden. Bij de KNVB is 
dit aangevraagd, echter de KNVB heeft 

aangegeven momenteel geen trainers te 
hebben die deze cursus kunnen geven. Wel is er 

een externe gevonden die trainers wil gaan 
opleiden. 

o Martin Molhoek, Arjan Verwoerdt en 
Koos Monster zijn coördinatoren jeugd 

geworden.  
o JO-19 speelt 3e klasse. De trainer(Wim 

Vos) heeft aangegeven volgend 
seizoen te gaan stoppen. 

o De doorstroom naar het 1e en 2e elftal 
vanuit de JO-19 is beperkt. De tendens 
is dat veel jongens de senioren niet 

halen, omdat ze stoppen met 
voetballen of het niveau niet halen.  

- Dames: VR1, VR2, MO-20 spelen in Almkerk, 
MO17 en MO 13 spelen bij Altena. In de 

Damescommissie (Vr1, Vr2 en MO-20) is 
besproken dat er een spelersraad komt.  

- TC: er is een wijziging in de organisatie 
hiervan. Er is een technisch hart met daarin de 
hoofdtrainer van 1 en 2, Jeroen Kroon, Dave 

vd Westen, Gerard van Helden en Hans Keller 

 

10. Gebouwen en Terreinen:  

- De plafonds in de kleedkamers in het 
hoofdgebouw worden vervangen met de 
opbrengst van de Grote Clubactie. Kees geeft 

aan dat er een sensor moet komen die 
gekoppeld is aan de verlichting en de 
afzuiging. Verder moet er wat schilderwerk 
gedaan worden.  

- Bestuurskamer: Bart presenteert het plan wat 
er is gemaakt en licht toe dat de BCA 2/3 van 
de kosten betaalt, waarvoor dank. De kosten 

worden laag gehouden door veel 
zelfwerkzaamheid. We hebben al veel sponsors 
gevonden. Daardoor zullen de kosten voor V.V. 
Almkerk laag zijn. De bestuurskamer wordt 
omgedoopt tot ontvangstruimte. 
Kees Verwoerdt geeft aan dat hij het niet eens 
is met de vaste wand, zoals aangegeven in het 

plan. Hij geeft aan dat de besprekingsruimte te 
klein wordt en dat de mogelijkheid moet 
blijven om van de 2 ruimtes 1 ruimte te 
maken. Bart licht toe dat hier goed over is 
nagedacht en dat het bestuur geen bezwaren 
ziet om een vaste wand te plaatsen.  

 

 - Jaap Manschot vraagt of er geen mogelijkheid is 
dat de Gemeente bijdraagt aan het onderhoud 
van de gebouwen. 

- Hannie geeft aan de plannen voor de 

ontvangstruimte er goed uitzien. Ze geeft aan 
er wel wat aan de toiletten beneden gedaan 
moet worden. De toiletten beneden stinken. 
Hier wordt aan gewerkt en is voor nu opgelost. 

- De kabel van de verlichting voor het E-veld 
moet nog aangesloten worden en de armatuur 
moet vervangen worden door een LED 

armatuur. 
- Kunstgras goedgekeurd tot volgend jaar mei. 

Bart heeft met de Gemeente gesproken en 
aangegeven dat ze rekening moeten houden 
met een nieuw veld. 

- Afrastering van het E veld aan de kant van de 
struiken is nog niet gedaan. 

- Helaas is het niet mogelijk om laadpalen voor 
elektrische auto’s neer te zeggen. Dit kan onze 
stroomvoorziening niet aan. 

 

11. Decharge en installatie bestuursleden 

- Dit jaar zijn reglementair aftredend en 
herkiesbaar: Hans Keller, Arjan Kant en Arie   
Verwoerdt. Er zijn geen bezwaren en Hans, 
Arjan en Arie blijven aan. 

- Door het bestuur worden voorgedragen voor de 
bestuursfunctie voetbalzaken: Laurens van Wijk 
en Erwin Wannet. Beiden worden geïnstalleerd. 
 

12. Mededelingen van de voorzitter:  

- 30 december oudejaarsklaverjassen 
- 6 januari de Nieuwjaarsreceptie 
- 26 januari medewerkers avond  
- De grote clubactie heeft € 2.743,20 opgebracht. 

- BHV in elk elftal is nog niet opgepakt. 
 

13. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers: 

- € 50,-- : 10, 33, 19, 26 

- €250,--: 41,40, 35,37.  

14. Rondvraag:  

- Hendri ’t Lam zou graag van elke commissie 
een jaarverslag zien tijdens de ALV. 

- Rinus van As vraagt zich af of we de kantine 
kunnen verhuren om extra inkomsten te 
genereren.  

- Jaap Manschot ergert zich aan de 
reclameborden. Er zijn 24 borden weggehaald 
van sponsors die niet meer betalen. Er liggen 
nog een aantal nieuwe borden klaar om 
opgehangen te worden. Het bestuur zal dit 
aankaarten bij de sponsorcommissie. Idee is 

om de sponsorpagina op de website actueel te 
maken.  

- Nico Vink sluit zich aan bij Hendri om bij een 
volgende ALV ook de commissies verslag te 
laten doen.  

- Gerrit van Drunen geeft rectificatie inzake het 

in memoriam van Jan van Helden waarin staat 

dat hij het oudste en langste lid was. Dit is 
onjuist. 



  

- Samengaan V.V. Altena met V.V. Almkerk: Als 
we niet samengaan met Altena is het dan 
noodzakelijk om naar een nieuwe locatie te 

verhuizen? Een nieuw sportcomplex betekent 

niet perse dat we samen moeten gaan. 
- Leon Bouman: vanuit de kleedkamers komt 

vaak nog harde muziek als er op het hoofdveld 
een wedstrijd wordt gespeeld. Dit is storend.  

 - Wie beslist een verlenging van bijv. de trainer 
van het 1e. Dit doet het technisch hart samen 
met het bestuur. 

- Mark Stolk: waarom was er niemand namens 

V.V. Almkerk bij het sportcafé. Het is goed om 
daarbij aanwezig te zijn en je gezicht te laten 
zien. Het bestuur neemt dit mee. 

 

15. Sluiting 

 

 

 

 

  



  

BANDAVOND GROOT SUCCES  
 
Na het succes van afgelopen februari met de cover band TABS is direct besloten om dit te 

herhalen. Afgesproken is toen om er een avondvullend programma van te maken. Dat zou 

gerealiseerd kunnen worden door met 2 bands na elkaar te gaan optreden van 17.00 tot 24.00 
uur. Daar de leadgitarist Serdar Erdag van TABS ook nog meespeelt in de band Babes N Pieces, 
was de afspraak al snel geregeld en vond het optreden van beide bands plaats op 2 december j.l. 
 
Strikt om 17.00 begon de band Babes N Pieces met 
een gevarieerd programma waarin zowel oudere als 
ook recentere nummers ten gehore werden 

gebracht door de zangeressen Monique de 
Carpentier en Nienke Dubbeldam, die erg goed 
tweestemmig zongen, begeleidt door de 
muzikanten Serdar Erdag, Sascha de Bok, Erwin 
van Campen en Jan Links.  

  

 Met tussentijds 2 korte pauzes was het omstreeks 
21.00 uur de tijd dat TABS de avond zou vol spelen. 
Helaas hadden we concurrentie van De XINIX waar 

vooral een groep jeugd naar toe ging. Maar de wat 
oudere gasten hebben intens genoten van de veelal 
oudere nummers die TABS ten gehore bracht.  

TABS is een band met jaren ’60 en ‘70`muziek. Pop, 
Soul en Blues in een eigen jasje. Het resultaat 
is verrassend en opwindend. Een en ander 
uitgevoerd met de fantastische zanger Skippy Gulik 

en de muzikanten Kenneth Hendriks, Serdar Erdag, 
Dirk Pieter Martinus en Ron Sedee.  

Skippy, de zanger, is een bekendheid in Den Haag 
en steelt de harten van het publiek. Meeslepende 
ballads zijn een specialiteit van hem. Dit gaan we 
zeker weer herhalen. 

 

  



  

PIM VAN DE NIEUWENHUIJZEN NIEUWE VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 

 

Indeling en uitvoering vrijwilligerstaken komen er nu echt aan, aldus de nieuwe coördinator Pim 
van de Nieuwenhuijzen. 
Houd de agenda’s maar vast gereed. Het vrijwilligersbeleid van de VV Almkerk (alle leden vanaf 16 
jaar en de ouders van de jongere leden verrichten minimaal 4 uur per jaar een taak voor de 
vereniging) wordt vanaf de tweede seizoenshelft echt uitgerold. Pim van de Nieuwenhuijzen gaat 
hierbij de kar trekken. 
 

Waarom heb je, om te beginnen, ja gezegd tegen 
deze functie Pim?   

“Het was mijn eigen idee, dus om onze voorzitter 
hier mee op te zadelen en vervolgens niks te doen, 
vond ik ook niet eerlijk. Een aantal jaren geleden 
was er al een vrijwilligersbeleid, de optie om je 
vrijwilligerstaak af te kopen vond ik toen al te 
makkelijk. Samen met alle leden winnen, verliezen, 

lachen, huilen en feesten we. Opruimen, het 
onderhoud van de accommodatie/spullen, het 
organiseren van de feesten, fluiten van wedstrijden 
en de bezetting achter de bar wordt (binnenkort 
werd) maar door een klein - meestal hetzelfde - 
groepje opgepakt. Dit kan (en moet) wel anders 
dacht ik. Tijdens een DNA avond kwam dit ter 

sprake, waarna ik, samen met Hans Keller en Arjan 
Kant, dit heb opgezet. “ 
 
Heb je al een beeld van wat er zoal bij komt kijken?  
“Al jaren heb ik veel contact met Arie Verwoerdt, ik 
heb me regelmatig verbaasd hoeveel hij voor de 
club doet of er voor de club geregeld/gedaan moet 

worden. Jan Snijders is dag en nacht met de velden 
bezig en dan vergeet ik waarschijnlijk nog veel 
belangrijke schakels van VV Almkerk. Ik had al een 
klein idee van wat er allemaal gedaan moest 
worden, maar Hans en Arjan hebben verschillende 
taken en bijbehorende taakbeheerders uitgezet. 

Hieruit zijn verschillende werkzaamheden gekomen 
en deze worden zo snel mogelijk ingedeeld. Dus ja 
ondertussen is er een beeld van wat er allemaal 
geregeld moet worden.” 
 
Wat gaan de leden er op korte termijn al van 
merken?  

“Achter de schermen’ zoals ze dat zo mooi noemen 
is er al veel gebeurd. Via sportlink is er eerder een 

mail verstuurd waaraan er aan onze leden werd 
verzocht om de voorkeur door te geven of aan te 
passen in de voetbal.nl app. Dit is door velen 
opgepakt, maar lang niet door iedereen. Zoals ik 
eerder zei, zijn er taakbeheerders gecreëerd. Alle 

leden uit de seniorenelftallen zijn inmiddels 
verdeeld over deze taken en er wordt momenteel 
gewerkt aan een planning voor de rest van het 
seizoen. Voor sommige taken zal dit makkelijk zijn, 
maar sommige taken zijn nu nog lastig in te delen. 
De leden zullen op korte termijn geïnformeerd 

worden over de taak waarbij zij zijn ingedeeld en 
vanuit de groep taakbeheerders zullen ze 
vervolgens verdere informatie krijgen.” 

 

Links op de foto Pim, samen met Marc de Pender 
tijdens het kampioensfeest van het 4e. 

 
Hoe gaat het verder worden ingevuld? 
 “Ik weet dat er structureel een tekort is aan 
scheidsrechters en ook op andere gebieden hebben 
we vrijwilligers nooit genoeg. We denken dat we het 
redelijk inzichtelijk hebben voor dit seizoen, maar 

ideeën zijn altijd welkom! Ik hoop dat iedereen 
zijn/haar steentje bijdraagt en “altijd hetzelfde 
clubje vrijwilligers” steeds groter en groter wordt. 
Voor dit seizoen zullen we ons vooral richten op de 

2de seizoenshelft, mede omdat niet alle leden in de 
voetbal.nl hun voorkeur hadden doorgeven, was het 
even puzzelen. Er staat standaard ingesteld dat je 

geen voorkeur hebt, je voorkeur kan veranderd zijn 
of je hebt 5 voorkeuren. Daarom het verzoek aan alle 
leden dan ook om via voetbal.nl je voorkeur te 
checken. Geef maximaal 3, het liefst 2, voorkeuren 
aan. Dit maakt het voor volgend seizoen net wat 
makkelijker. Zodat wanneer de sportieve 
voorbereiding op het seizoen ’24-’25 begint, ook de 

administratieve voorbereiding kan beginnen. Aan de 
sfeer en (door meerdere omliggende dorpen 
gewilde) gezelligheid ligt het nooit. Laten we er nu 
samen voor zorgen dat dit ook zo blijft!”  

  



  

Even over jezelf, sluit de functie aan bij je werk of 
opleiding? “Ik ben werkzaam als planner bij de 
divisie gasmeten van EWS, dus dat komt wel in de 

richting. Ter verdere info: Ik ben 28 jaar en al bijna 
18 jaar woonachtig in Almkerk. Toen ik mijn droom 
om de gele trui naar de Champs-Élysées te brengen 
definitief had opgegeven, begon de droom om 

speler van Ajax te worden. Mijn trainers en 
teamgenoten hadden, iets sneller dan ikzelf, al door 
dat dit hem ook niet ging worden. Maar de 
vriendengroep, welke ik mede aan de VV Almkerk 
heb te danken, is een goede pleister. 

 Naast dat ik zelf voetbal, doe ik nog verschillende 
vrijwilligerstaken bij de voetbal, al jaren onderdeel 
van de activiteitencommissie, een blauwe maandag 

assistent van Hans Kant bij de dames, jaren op rij 
geholpen met het pupillenkamp, organiseren van het 
jaarlijkse mixtoernooi en tegenwoordig samen met 
drie vrienden trainer van de JO10-1.” 

 
Aan Pim zal het dus niet liggen. Hopelijk worden de 
andere vrijwilligers net zo enthousiast en fanatiek. 
De vereniging is niet alleen die club waar je voetbalt, 
maar dat zijn we met elkaar. 

Hendri 

 
  

PUBQUIZ 
 

Al jaren een begrip in Almkerk, en ook in 2024 keert 
de Pubquiz weer terug! Op 12 en 19 januari 2024 
(20:00 inloop, start 20:30) zal er, in teams van 
maximaal 4 personen, gestreden worden voor een 
plekje in de grote finale. De finale is ingepland op 2 
februari; mocht iemand verhinderd zijn uit je 

voorronde team, mag je een vervanger regelen. 
De quiz vindt plaats in de kantine van VV Almkerk, 
maar ook niet-leden mogen zich uiteraard 
inschrijven! Inschrijfkosten zijn € 20,- per team. Ook 
supporters aan de bar zijn welkom. Vergeet ons niet 
te volgen op Facebook en Instagram! 
 

Wat voor quiz kun je verwachten? 

De quiz is niet alleen voor voetballers, er komen 
namelijk nog veel meer vragen voorbij: van topo tot 
films/serie en van muziek tot showbizz. Stel je team 
dus slim samen! 
 

Prijzen 
De prijzen worden binnenkort bekend gemaakt! 
 
Inschrijven 
Via www.vvalmkerk.nl/pubquiz kun je je inschrijven 
voor pubquiz. Lukt dit niet? Je kunt ook een email 
sturen naar: pubquiz@vvalmkerk.nl. 

 

  

https://www.facebook.com/Pubquiz-VVAlmkerk-458946741299723/
https://www.instagram.com/pubquiz_almkerk/
http://www.vvalmkerk.nl/pubquiz
mailto:pubquiz@vvalmkerk.nl


  

TUSSENBALANS 1E, 2E EN VR1; JEROEN, PIETER EN PETER VERTELLEN…… 

 

Jeroen, Pieter en Peter vertellen wat over zichzelf en over de elftallen waarbij zij dit seizoen zijn 
betrokken. 

 
Als u dit leest, is de winterstop ingetreden en vindt de redactie het tijd om een kleine tussenbalans 
op te maken van de prestaties van het 1e, het 2e en van vrouwen 1. We hebben daarbij deze keer 
niet degenen gevraagd die daarbij het meeste voor het zeggen hebben, maar in dit geval heeft de 
redactie ervoor gekozen om de assistenten aan het woord te laten. Zo vindt u hierna bijdragen van 

Jeroen Kroon, Pieter van der Horst en Peter van Dalen (niet de trainer Peter).  

 

 

Jeroen Kroon is geboren 
in 1978 te Hardinxveld-

Giessendam. In het 
dagelijks leven is hij 
consultancymanager bij – 

wat hij zelf het mooiste 
softwarebedrijf van 
Nederland noemt - AFAS 
Software. Inmiddels al 20 
jaar in dienst en geeft nu 
leiding aan 27 mensen 
(projectleiders, senior 

consultants en 
consultants), met name 
tijdens software 
implementaties door heel 

Nederland. Op zijn 7e lid geworden van VV 

Hardinxveld. Begonnen in de F1 en alle 
1e jeugdelftallen (hoofdklasse) doorlopen als spits 

of (centrale) middenvelder. Tot zijn 26e in de 
selectie gespeeld van Hardinxveld. Daarna met een 
vriendengroep in het 3e gaan voetballen tot zijn 38e. 
Op zijn 23e voor de liefde in Almkerk komen wonen 
in het Hoekje. Jeroen is dus 15 jaar heen en weer 
gereden tussen Almkerk en Hardinxveld. Een 

onontdekt talent in Almkerk als voetballer 😊. 

Getrouwd met Lydia Kroon-Verschoor. Allebei 45 
jaar en op dezelfde dag jarig. Letterlijk voor elkaar 

gemaakt 😊. Kinderen zijn Dave 19 jaar, Luke & 

Sven 17 jaar (tweeling). Dave speelt in het 2e elftal 
en Luke & Sven in de JO19.  

Wat heb je ondertussen gedaan bij de VV Almkerk? 
“Toen de kinderen lid werden van de plaatselijke VV 
Almkerk ben ik 14 jaar geleden benaderd door Arjan 
Kant om wat te doen in de jeugd. Begonnen bij de 
mini’s als trainer en de (eigen) kinderen begeleid tot 
de C’tjes (JO15) in de rol van trainer of leider. 

Daarna was het tijd om ze los te laten. Vervolgens 
de jeugdcommissie in gegaan als jeugdcoördinator 
van de JO19. Inmiddels 6 jaar geleden gevraagd 
voor de technische commissie als lid jeugdzaken en 
later financiën. Door wat verschuivingen waren de 
afgelopen jaren erg intensief en heb ik nog wel wat 
extra zaken opgepakt rondom trainers en spelers 

van het 1e en 2e. Zeven jaar geleden alsnog een 

transfer gemaakt naar Almkerk om in het geweldige 
Almkerk 6e te spelen. Helaas niet iedere week 
actief, maar wanneer de andere verplichtingen het 
toelaten probeer ik nog wel eens te spelen.  

 Op dit moment lid van het vernieuwde technische 
hart. Tevens ben ik aan het begin van het seizoen 

benaderd door Vincent de Klerk (hoofdtrainer) om 
als assistent bij het 1e te fungeren. Op dit moment 
vul ik deze positie met heel veel plezier in met een 

geweldige groep. Almkerk is een geweldige 
vereniging waar je snel wordt geaccepteerd en waar 
de mensen open staan voor een vreemdeling. Kan 
dan ook zeggen dat ik een blauw/wit hart heb 
gekregen door de jaren heen.” 

Hoe staat het 1e er voor? “Het 1e elftal doet het 
geweldig in de 1e klasse E. Op moment van schrijven 

staan we 3e. Helaas afgelopen zaterdag (onnodig) 
verloren van WNC en daarom een plekje op de 
ranglijst gedaald. Komende zaterdag de laatste 
competitiewedstrijd tegen Emplina. We hopen deze 

om te zetten in drie punten zodat we in de top 3 de 
winterstop in kunnen. Tijdens de winterstop gaan het 
1e en het 2e op trainingskamp. Van 4 tot 8 januari 

gaat de voltallige selectie zich voorbereiden op de 
2e competitiehelft. Tevens zullen deze dagen 
gebruikt worden om de selecties voor het volgende 
seizoen rond te maken. Gezien de huidige resultaten 
zien we dat zeer positief tegemoet. Het eerste elftal 
kan zich goed staande houden in de 1 klasse. RBC 

lijkt een onoverbrugbaar gat te hebben geslagen. 
Daarachter zit een hele brede middenmoot die niet 
voor elkaar onderdoet. De ambitie van VV Almkerk 
is om zich zo snel mogelijk veilig te voetballen. Ook 
dit jaar is er weer een versterkte promotie-
degradatieregeling van toepassing. We moeten 

sowieso 6 ploegen onder ons zien te houden. Gezien 

de fase waar we in zitten heeft de technische staf alle 
vertrouwen in de doelstelling. We kijken nadrukkelijk 
naar boven en de selectie is er ook van overtuigd dat 
er wellicht nog wel meer in het vat zit. Zo hebben we 
afgelopen seizoenshelft een fase van 7 ongeslagen 
wedstrijden gehad. Wellicht is een plekje bij de 
eerste 4 niet ondenkbaar. Er staat een mooie selectie 

waar iedereen zijn steentje bijdraagt aan de 
resultaten. We hebben best veel blessures gehad die 
we door de breedte van de selectie keurig kunnen 
opvangen. De nieuwe spelers hebben inmiddels hun 
plekje gevonden en er staat in alles een team. Een 
team wat goed kan voetballen, strijd kan leveren, 

leergierig is en vooruit wil. Kort samengevat kijken 
we uit naar de 2e seizoenshelft.” 



  

Pieter van der Horst 
(23 jaar) kwam in het 
seizoen 2022/2023 als 

nieuw lid bij VV 
Almkerk voetballen. Dit 
is zijn tweede seizoen 
bij de vereniging, waar 

hij door een blessure 
aan zijn knieën niet aan 
voetballen toe zal 
komen dit seizoen. “Ik 
kom oorspronkelijk uit 
Groot-Ammers, waar ik 

woonde met mijn 
vader, moeder, 
tweelingbroer en 
jongere broertje.  

Ik heb daarnaast ook nog een oudere broer die al 

een tijd uit huis was, voordat ik uit huis ging.  
 

In het dagelijks leven sta ik voor de klas in groep 5 
van de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam. 
Het is nu het 3e jaar dat ik daar voor de klas sta 
sinds ik de PABO heb afgerond. Ik ben in Almkerk 
komen wonen in 2022, vandaar ook mijn keuze om 
hier te komen voetballen. Ik woon samen met 
Carlijn van Oudheusden, waarmee ik ondertussen 

drie jaar samen ben. Vanaf mijn 6e heb ik altijd bij 
Groot-Ammers gevoetbald. Ik begon in de F5, 
waarmee we ook kampioen werden. Later werd ik 
nog kampioen in de E1. Helaas moest ik rond mijn 
13e door een knieblessure meerdere seizoenen 
toekijken, waardoor ik een deel van de jeugd in 

Groot-Ammers miste. Gelukkig kon ik in de B2 weer 
voetballen (waarvan mijn vader leider was).  
In die jaren rond de C’tjes en B’tjes kreeg ik training 
van Casper Nieuwenhuizen. Hij is ook wel een 
bekende bij Almkerk. Dat was een trainer die mij op 
voetbalgebied heel veel heeft bijgebracht. Het 
meeste heb ik echter van mijn vader geleerd. Hij 

zegt altijd waar het op staat en vrijwel iedere 
wedstrijd kan ik met hem nabespreken. Met hem 
kan ik altijd over voetbal praten. De rest van het 
gezin is altijd trouw supporter geweest en ook nu 
komen ze in Almkerk nog wel eens kijken.  
 
Toen ik 17 was mocht ik voor het eerst invallen bij 

het 2e elftal en een jaar later debuteren bij het 
eerste elftal van Groot-Ammers. Daar heb ik een 
aantal coronaseizoenen gehad en gelukkig ook nog 
complete seizoenen kunnen spelen. 
 

 Nu speel ik dus sinds 2022 bij Almkerk, waarbij mijn 
eerste seizoen heel leerzaam is geweest. Van de 
trainingen bij zowel het 1e als bij het 2e heb ik echt 

veel opgestoken. Het spel ging een stuk sneller dan 
in Groot-Ammers en daar leer je alleen maar meer 
van. In het begin trainde ik veel met het 1e mee en 
daar werd ik echt met open armen ontvangen. Om 

meer minuten te maken ging ik steeds meer met het 
2e mee trainen en op zaterdag ook meespelen. Ook 
daar heb ik echt veel geleerd.  
 
Daarnaast heb ik ook veel nieuwe vrienden gemaakt, 
wat ook heel leuk is om mee samen te spelen. Maar 

helaas ben ik nu geblesseerd. Mijn knieën zijn altijd 
wel een blessurekwaal geweest, maar de laatste 
jaren ging het goed. Nu is het dus opnieuw raak en 
speel ik dit seizoen dus sowieso niet. Stilzitten kan ik 
niet, dus ik wil me graag nuttig maken binnen 

vereniging. Ik ben nu assistent- trainer bij het 2e, 
waardoor ik het seizoen toch op een fanatieke 

manier kan beleven. Dit gaat op een hele fijne 
manier, waardoor ik het vervelende gevoel van de 
blessure soms wel eens vergeet. Een paar weken 
geleden pakten we de eerste periodetitel, dat is al 
mooi op zichzelf. Als ik dan zie wat voor feest er in 
de kleedkamer losbarst; ja daar kan ik enorm van 
genieten. 

 
Daarnaast schrijf ik wat stukjes op de website, zoals 
“Maak kennis met…’’ waarbij de spelers van het 1e 
en 2e aan bod komen. Ik schrijf ook de 
wedstrijdverslagen van het 2e. Zo voel ik me toch 
een beetje nuttig haha. 

We staan er met het 2e goed voor op het moment. 
Vorig seizoen was de sfeer wel eens wat minder, wat 
ook kwam door de resultaten. Nu is de sfeer heel 
goed en geniet ik daar volop van. We staan nu 
bovenaan in de 1e klasse en hebben drie punten 
voorsprong op de nummer 2. De eerste periodetitel 
hebben we al binnen, wat een mooie beloning is voor 

de goede seizoenstart. Natuurlijk hoop ik dat we 
kampioen worden, maar we zijn ons er van bewust 
dat we iedere week keihard moeten werken voor de 
drie punten. Ik weet zeker dat we deze goede start 
een vervolg kunnen geven in de rest van het seizoen. 
Met dit team heb ik daar het volste vertrouwen in.” 
 

 

 Peter van Dalen is 

48 jaar, sinds 2001 
getrouwd met Esther 
Qualm en sindsdien 
ook woonachtig in 
Almkerk. Samen 
hebben zij 2 

kinderen; dochter 

Myrthe is momenteel 
actief in Vrouwen 1 
en zoon Stijn voetbalt 
in JO19.  
Na zijn opleiding voor 

elektricien is Peter via verschillende werkgevers 

 uiteindelijk beland op kantoor en nu is hij werkzaam 

als installatieadviseur en tekenaar bij Visietech in 
Nieuwendijk. 
 
Voetbalcarrière?  
“Op mijn 5e ben ik begonnen met voetballen bij V.V. 
Giessen en dit heb ik tot 2007 met veel plezier 

gedaan. Niet dat ik uitblonk met veel talent , daarom 

ben ik ook in de lagere seniorenelftallen beland. 
Vanaf 2007 tot en met 2017 heb ik vrij fanatiek hard 
gelopen, ik heb veel meegedaan met lokale 
stratenlopen en 2x een marathon uitgelopen. In 
2020 begon het weer te kriebelen en heb ik het 
voetballen weer opgepakt.  



  

Ditmaal bij GRC’14, om samen met mijn vrienden 
te voetballen en de 3e helft mee te doen. Vanaf de 
zomer van 2022 was ik van plan om verder te gaan 

bij de 45+. Maar door een vervelende en zware 
blessure in april 2022 is er een vroegtijdig einde 
gekomen aan mijn voetballoopbaan.” 
 

Welke functies heb je bij VV Almkerk bekleed en wat 
is je rol nu? 
 “Ongeveer 10 jaar geleden is mijn zoon gaan 
voetballen, en Arjan Kant wist dat ik ook had 
gevoetbald dus vroeg hij mij om het team van mijn 
zoon en nog een paar nieuwe leden te gaan trainen. 

Dit heb ik 2 jaar gedaan. Daarna ben ik bij het team 
van mijn dochter beland die toen net was begonnen 
met voetballen in het eerste samenwerkingsteam 
van Almkerk en Altena, samen met Erik de Bok en 
Peter van Dalen (die andere). Hier heb ik zo’n 3 jaar 

meegeholpen met de trainingen en het vlaggen. 
Afgelopen zomer belde Peter mij op om eventueel 

hem te assisteren bij de wedstrijden van Vrouwen 
1. In eerste instantie heb ik dit afgehouden, maar 
na lang twijfelen en door de enthousiaste reactie 
van mijn dochter heb ik toch toegezegd.”  

 

 Hoe staat Vrouwen 1 er voor? 
 “In de competitie gaat het voortvarend, 5 
wedstrijden gespeeld en 5 gewonnen, helaas wel een 

aantal zware blessures waardoor het soms lastig is 
om het elftal compleet te krijgen op zaterdag. Dit 
probleem geldt voor de andere damesteams ook. 
Maar doordat er nogal wat speelsters bereidwillig zijn 

om in andere elftallen te spelen, lukt het tot nu toe 
nog aardig. We moeten nog wel een aantal 
wedstrijden inhalen, want andere teams in de 
competitie staan al op 8 of 9 gespeelde wedstrijden. 
Helaas zijn we in de beker, na het succes van vorig 
jaar, al wel vroegtijdig uitgeschakeld (na 

strafschoppen tegen Sliedrecht, red,). Maar het 
grootste succes tot nu toe is wel het winnen van de 
playbackshow. Verder hoop ik op een mooi seizoen 
met leuke wedstrijden en goed voetbal. En tot nu toe 
stellen de dames ons zeker niet teleur en vind ik het 

heel gezellig om met Peter en Arie op pad te zijn.” 
 

 
 

  



  

JEUGDSPELER IN BEELD 
 
In deze editie van Noar Vurre stellen wij wederom een jeugdspeler aan u voor. Deze keer valt de 

eer te beurt aan Daley van Arkel, 8 jaar en wonend in Almkerk. Daley is een zoon van Gerrit van 

Arkel en Albertine van Arkel-Verlee. Gerrit is - met Van Arkel Bouwservice - lid van de Business 
Club Almkerk en Albertine is nog altijd lid van de vereniging. Zij kwam jarenlang uit voor het 
vrouwenteam van Almkerk en in de jeugdjaren was zij een verdienstelijke korfbalster bij ACKC. 
Eind vorig jaar overleed helaas zijn trouwe supporter en opa Jan Verlee. 
 
Wil je jezelf even verder voorstellen? Gezin waarin 
je woont, broertjes, zusjes? Huisdieren? Wat vind je 

leuk? Wat is je lievelingseten?  
“Ik woon samen met mijn ouders en zusje Jodie in 
Almkerk tegenover het voetbalveld. Ik heb 2 
huisdieren, een hond Miley en een hamster Xavi. 
Mijn lievelingseten is friet.” 
 

 
Daley van Arkel 

 
Welke school en klas ga je? Weet je al iets over je 
toekomst, wat je zou willen worden later? En welke 

zijn je hobby’s naast het voetballen? Heb je een 
favoriete voetbalclub?  
En ook een favoriete speler?  
“Ik zit op d’Uylenborch in groep 5. Op dit moment 
wil ik graag profvoetballer worden, als dit niet gaat 
lukken weet ik nog niet wat ik wil worden. Naast het 

voetballen vind ik korfbal leuk en ik game graag.  

 Ik vind het leuk om met mijn vrienden af te spreken, 
bowlen en midgetgolfen doe ik ook graag. Mijn 

favoriete voetbalclub is PSV. Ik ben al een aantal 
keren bij een wedstrijd geweest van PSV samen met 
mijn vader en oom. Ik heb pas geleden mee mogen 
lopen met de line-up in het PSV stadion, dit was een 
geweldige ervaring. Ik heb meerdere spelers die ik 
erg goed vind. Dat zijn: Haaland, Mbappé en Noa 

Lang.” 

 
Wanneer ben je begonnen met voetballen? Wat weet 
je nog van deze voetbaljaren? Wat waren de 
hoogtepunten? Wat was het minst leuk?  
“Ik ben begonnen toen ik 4 jaar oud was in de JO7. 
Met twee ouders die ook van het spelletje houden 

zat het voetbal er al vroeg in bij mij. Opa Jan was 
vaak met mij aan het voetballen, en plaagde mij 
altijd omdat ik voor PSV ben en hij voor Ajax. Helaas 
heb ik te vroeg afscheid moeten nemen van hem. 
We zijn een paar keer kampioen geworden dat waren 
wel mooie hoogtepunten. Echt mindere dingen heb 
ik nog niet meegemaakt.” 

 

In welk team speel je momenteel? Ik meen in de 
JO10-1? Een mooie groep met trainers en leiders – 
wat vind je daarvan? Er staan ook steeds 
wedstrijdverslagen en foto’s van jullie team op de 
website, erg leuk. Welke positie speel je meestal? 

Wat voor type speler ben je? Wat wil je bereiken met 
voetballen?  
“Ik speel momenteel inderdaad in de JO10-1. Ik ben 
de jongste van het team, de rest zit allemaal een 
groep hoger. Maar we kunnen het goed vinden met 
elkaar en we zijn een heel leuk team. Dit seizoen 
duurde het even voordat ze een trainer voor ons 

team hadden gevonden. Uiteindelijk is dit gelukt en 
nu hebben we meerdere trainers die elkaar elke 
week op de maandag en zaterdag afwisselen. Ik vind 

het erg leuk, het zijn allemaal aardige jongens en ik 
leer er veel van. Op woensdag krijgen we training 
van Sven van Vark. Ik heb nog niet echt een vaste 
positie, ik speel vaak linksachter of op het 

middenveld. Ik ben technisch, heb een goed 
overzicht, een goede pass en kan zowel met rechts 
als links schieten. Ik zou wel fysiek graag nog sterker 
willen worden. Ik wil graag profvoetballer worden en 
anders wil ik het 1e van Almkerk halen.” 
 

Hendri 

 
 
 

 
  



  

HET LEVENSVERHAAL VAN HOSSAM ALAHMAD 

 

Sinds de start van dit seizoen speelt bij Almkerk 6 een dorpsgenoot van Syrische afkomst, Hossam 
Alahmad. Na een serie interviews met oude knakkers, nu een interview met dit jonge lid van onze 
vereniging. Niet in de laatste plaats vanwege zijn bijzondere levensverhaal. 
 

Hossam is op 5 januari 2000 
geboren in Aleppo en heeft 
daar tot z’n 13e gewoond. 
Aleppo ligt in het noordwesten 
van Syrië, niet ver van de 

Turkse grens, en is met 
2.700.000 inwoners de 
grootste stad van het land.  
Velen zullen zich nog de 
vreselijke beelden uit 2012 
herinneren, toen de Syrische 

burgeroorlog op z’n hevigst 
woedde in Aleppo, met 13.500 omgekomen 
burgers, waaronder veel kinderen, en tienduizenden 
gewonden tot gevolg. Ook werd het oude centrum 
van deze 8000 jaar oude stad grotendeels verwoest. 
In 2013 is de familie Alahmad Aleppo ontvlucht en 
is gaan wonen in de kustplaats Latakia. 

 
Hossams’s vader in 2013 voor de restanten van hun 
huis in Aleppo 
 
Hossam’s familie bestaat uit vader, moeder, 2 

zussen, 3 broers en een geadopteerde neef. 
De oudste broer is na zijn vlucht naar Turkije weer 
teruggekeerd naar Syrië, maar momenteel is de 
familie het contact met deze broer verloren, wat een 
grote zorg is. 
Hossam’s ouders, zussen en neef wonen nog in 
Latakia.  

Syrië en ook Libanon waren niet langer veilig voor 
Hossam en zijn jongere broer Qusay. Om te 

voorkomen dat zij in het regeringsleger moesten, 
zijn zij in 2021 samen met 2 vrienden gevlucht met 
bestemming Nederland. De keuze viel voor Hossam 
en z’n broer op Nederland omdat daar, in Almkerk, 
al een tante met haar gezin woont. 

 

 De vlucht was een lange weg via Libanon en Libië 
naar Algerije. Vanuit Algerije zijn zij voor veel geld 
overgezet naar Spanje. Dat lukte pas bij de derde 
poging. De eerste 2 pogingen werden zij 
gearresteerd door de kustwacht en teruggebracht 

naar Algerije.  
Door geld te betalen konden zij voorkomen dat zij in 
de gevangenis belandden en zouden worden 
gedeporteerd naar de Nigerwoestijn, wat een vriend 
van hen wel is overkomen. 
 

 
Hossam in Algerije, kijkend over zee, denkend aan 
de overtocht van 190km in een kleine boot, daarbij 

de levens van hemzelf en zijn jongere broer 
riskerend. 
 
Na aankomst in Malaga, Spanje reisden zij d.m.v. 
betaalde autoritten via Frankrijk en België naar 

Nederland, waar zij zich in het opvangcentrum in Ter 
Apel hebben gemeld. Na 5 dagen in Ter Apel voor de 
IND-procedure, volgde verblijf in AZC’s in 
Groningen, Schinnen en Maastricht. Daarna kregen 
de broers huisvesting in Sleeuwijk en Almkerk en 
hun vrienden in Amersfoort en Amsterdam. 
Momenteel hebben zij een tijdelijke 

verblijfsvergunning, wat recht geeft op huisvesting, 
sociale voorzieningen, toegang tot 
integratieprogramma’s en (na het 

inburgeringsexamen) toegang tot werk. Na 5 jaar 
wordt nogmaals gekeken of een veilige terugkeer 
mogelijk is, als dat niet het geval is dan krijgen 

vluchtelingen een onbeperkte verblijfsvergunning en 
mogen zij in Nederland blijven wonen. 
Momenteel volgt Hossam dagelijks onderwijs in 
Breda, o.a Nederlands en Engels.  
Gezien de korte periode dat hij in Nederland woont 
en de grote verschillen met het Arabisch, spreekt hij 
al een aardig woordje Nederlands.  

 
Na de opleiding wil hij gaan werken, liefst in de 
kledingbranche, omdat hij daar een opleiding in 
Syrië heeft gevolgd. Na het basisonderwijs in Aleppo 

heeft Hossam in Latakia van 2013 tot 2017 een 
handelsopleiding gevolgd, gericht op de handel in 
kleding.  

Vervolgens is hij ook gaan handelen in kleding. Hij 
kocht kleding in Turkije en verkocht deze in Libanon. 
 

 



  

Op mijn vraag hoe z’n toekomst eruit ziet geeft 
Hossam aan dat hij Nederland een fijn land vindt 
waar hij graag wil wonen en werken. 

Hossam heeft ook een vriendin, een Syrisch meisje, 
Lujeyn, dat hij in Ter Apel heeft ontmoet. Lujeyn 
woont in Zaandam en studeert voor tandarts. 
Mogelijk gaat zij naar Turkije om haar studie daar 

af te maken. 
In de toekomst zou Hossam graag met Lujeyn 
trouwen en zich met haar in Nederland vestigen. 
 
Almkerk vindt Hossam een fijn dorp met aardige 
mensen. Ook heeft hij veel plezier in het voetballen 

met Almkerk 6. 
Ondanks dat zij in Syrië nooit bij een vereniging 
hebben kunnen voetballen, zijn Hossam en Qusay 
(die af en toe in Almkerk mee traint, maar in 
Sleeuwijk voetbalt)  fitte en zeer balvaardige 

spelers. Dat hebben zij op straat in Syrië geleerd.  
 

Hossam is een groot fan van Lionel 
Messi en het Syrische nationale 
elftal. Het Syrisch elftal heeft in 
1980 deelgenomen aan de 
Olympische Spelen en heeft in 
2012 het West-Aziatisch 
kampioenschap gewonnen, maar 

heeft zich nog nooit geplaatst voor 
het WK. (Messi wel…) 
 

 Ook vertelt hij met trots dat z’n vader heeft gespeeld 
voor Al-Hurriya Club in Aleppo, deze club werd 2 keer 
Syrisch kampioen en won 1 keer de beker. 

 
Hossams vader, links boven met nr 3 

 

We ontkomen er natuurlijk niet aan om het ook even 
over Kerst te hebben. Als Moslim viert Hossam niet 
het Christelijk kerstfeest, maar wel komt hij met 
vrienden bij elkaar voor een paar gezellige dagen.  
Hossam is geen strenge Moslim, alleen met Ramadan 

bezoekt hij een moskee. Hoewel de Koran daar geen 
fan van is, drinkt hij op z’n tijd ook graag een biertje. 
(Goh, best veel overeenkomsten met christenen. 
Toch?). 
 
Graag wil ik Hossam namens de redactie bedanken 
voor dit openhartige, maar beladen, interview. Ook 

wensen wij hem veel geluk toe bij het verwezenlijken 
van zijn dromen. 
 

Nico 

 

 

      
 



  

KERST”VERHAAL”  

 

 
Tja, je roept wel ‘ns wat…… “Wie schrijft dit jaar het kerstverhaal?”, was de vraag in de 
redactievergadering. “Doe ik wel.”, riep ik. “Waarover, waar begin ik?”, bedacht ik me later. 
Vorig jaar was ’t een makkie, toen gebeurde er een wonder op de club. Dit jaar gelukkig niet.  
Verder zoeken dan maar. 
 

Op m’n zoektocht bladerde ik nog eens door de 
vorige Noar Vurre en daarbij viel mijn oog op een 
stukje in het IM van Hugo Zwart. 

De dominee zei tijdens zijn uitvaart:  
“Misschien wel zijn grootste aardse passie was 
Voetbalvereniging Almkerk”. 
 
“Dan wordt je toch weer even stil. Voetbal is meer 
dan zo maar een balletje trappen. Het is toch een 

geschenk dat we, ook als leden van een 
voetbalvereniging, zoveel voor elkaar kunnen en 
mogen betekenen. Daar moeten we toch meer mee 
doen?” vroeg Gerrit van Drunen, schrijver van het 
IM, zich af. 
 
Wow, dacht ik, hoe Kerst wil je het hebben? 

 
Voetbal is inderdaad véél meer dan een balletje 
trappen. Velen van ons besteden veel tijd aan de 
club. Een paar uur tot zelfs meerdere dagen per 
week zijn geen uitzondering. Ook als de kicks al 
jaren in de wilgen hangen, blijft de inzet en/of de 
betrokkenheid vaak doorgaan. Het sociale aspect is 

veel groter dan het voetballen! Net als bij Hugo, is 
V.V. Almkerk voor veel leden een belangrijk deel 
van hun leven. Wat is het toch wat zo’n cluppie zo 
belangrijk maakt voor ons? Ik heb er ‘ns een 
optelsommetje van gemaakt. Is ‘t soms: 
- het oogstrelende spel (bij het 6e i.i.g. niet elke 

week, haha); 
- het trainen op een druilerige avond; 
- het vrijdag- en zondagochtend piepend en 

krakend uit bed komen; 
- de vuile was; 
- een half uur of meer rijden om hier of daar met 

6-3 om de oren te krijgen; 

- het je ontzettend opwinden binnen of buiten de 
lijnen; 

- het dagenlang bezig zijn met clubzaken en privé 
tijd te kort komen; 

- de “intelligente” gesprekken aan de bar; 
- het maanden in het gips lopen; 
- het uren of dagen steken in onderhoud van 

clubgebouwen en -terreinen, terwijl thuis het 
werk blijft liggen? 
 
uitkomst = gekkenwerk!                                 +  

 
Nee, nu ik het zo optel…….het moet iets anders zijn. 

 Zou ’t dan zijn: 
- het samen winnen of verliezen; 
- de serieuze, soms emotionele, gesprekken aan 

de bar; 
- een praatje in de kleedkamer of langs de lijn; 
- de oprechte belangstelling van (team)leden voor 

jouw situatie; 
- het  samen een feest(je) vieren; 
- het wikken en wegen over wat je in het IM van 

een overleden clublid zet (Ze zijn weer prachtig, 
Gerrit); 

- het (zieken)huisbezoek vanuit de club, als het 
even wat minder gaat; 

- het omarmen van een Syrische vluchteling; 
- het dankwoord dat Gerrit van der Pijl namens 

Dennis schreef; 

- het tolereren van meningen van anderen; 
- het waarderen van iemands werk voor de club; 
- het……………………………………………………………….; 
- het thuis voelen binnen de club? 

 
uitkomst = ’t zijn de mensen!                      +  

 

Dat is dus waarom zo’n cluppie belangrijk is. De 
mensen, de ontmoetingen, het thuis en welkom 
voelen. Dat brengt mensen, niet zelden een leven 
lang, naar de vereniging. 
 
“Daar moeten we toch meer mee doen?”, vroeg 

Gerrit zich af. We brengen als club al heel veel te 
weeg, Gerrit. We moeten het blijven doen!  
Wij met z’n allen zijn V.V. Almkerk, dat is véél, véél 
meer dan een balleke trappen……………….en komt 
heel dicht bij de kerstgedachte. 
 
Namens de redactie wens ik jullie hele fijne 

feestdagen toe. 
Nico 

 
 

 

 
 
  



  

 

ALMKERK 35+ VOOR DERDE KEER OP RIJ KAMPIOEN 

 
Zoals inmiddels bij de meeste leden bekend, is er sinds vorig seizoen een Almkerk 35+ team actief. 
Deze veelal oud- eerste elftalspelers nemen het in het na- en voorjaar op tegen 35+ teams uit de 
regio. De speelavonden zijn op vrijdag. Dit najaar was Almkerk ingedeeld bij Dussense Boys, Be 
Ready, FC Right-Oh en GJS.  

 

Elke vereniging organiseerde één speelavond. Op 

22 september werd er gestart op ons eigen 
sportcomplex en de laatste speelavond was op 1 
december in Hank. Tot op de laatste speelavond 
was het nog spannend of het Almkerk voor de derde 
keer op rij zou lukken om het kampioenschap te 
behalen. Met FC Right-Oh op twee punten 
achterstand en nog 12 punten te verdienen op de 

laatste speelavond, was er nog van alles mogelijk.  
De Almkerkse equipe was echter vastbesloten om 
de titel niet meer te laten glippen. Met 
geconcentreerd en goed voetbal werden deze 
laatste speelavond alle wedstrijden winnend 
afgesloten. Keeper Jacco Pellekaan hoefde de hele 

avond maar één redding te verrichten. Aan de 
andere kant waren fraaie treffers te noteren na een 
aantal vlot lopende combinaties.  
 
Zo kon er in de kantine na afloop nog een extra 
toast worden uitgebracht op deze prestatie. Deze 
avond werd er gespeeld door Jacco en Walter 

Pellekaan, Koos Monster, Pieter den Bok, Bas den 
Dekker, Bas de Vos, Hans Keller, Rutger Versteeg 

en Mark van Noorloos. Andere avonden deden er 
ook anderen mee, zoals Lars Vorthoren, Jelle 
Strijtveen, Remy Roodenburg en hoofdtrainer 
Vincent De Klerk.  
 

 

 

 
 
In maart gaat de voorjaarscompetitie weer van start 

en hopen we weer een aantal leuke speelavonden te 
beleven. Voor nu wensen we iedereen fijne 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2024. 
 

Namens het 35+ team, 
Mark van Noorloos  

 

 



  

  



  

GERT AMBACHTSHEER:  
“DE SPONSORCOMMISSIE BLOEIT ALS NOOIT TEVOREN!” 

 
Ten aanzien van de sponsorcommissie werden op de eind november gehouden algemene 
ledenvergadering vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, met name over de in de loop der jaren 
afgenomen hoeveelheid reclameborden langs het veld en de daardoor ontstane gaten. Gert 

Ambachtsheer – voorzitter van die commissie - nam de handschoen direct op om in deze Noar Vurre 
een beeld te schetsen van de huidige situatie en activiteiten binnen de sponsorcommissie. 
 

Om te beginnen erkent de 48-jarige ondernemer 
dat de borden langs het veld nog niet de aandacht 
hebben gekregen die ze nodig hebben. “De 
afgelopen twee jaren werden andere prioriteiten 
ingevuld waardoor de sponsoromzet van de VV 
Almkerk meer dan verdubbelde. Daarnaast werden 

de borden van alle niet betalende sponsoren 

weggehaald. Het leverde direct een ander beeld op 
en dan zie je dat de trots van de leden oplaait. 
Mooi om die betrokkenheid te zien”, licht een 
glimlachende voorzitter van de sponsorcommissie 
toe. 

 
Drie jaar geleden nam Gert het voorzitterschap 
van de commissie over van Arie Schaap, die op 
zijn beurt Gerts vader Cees Ambachtsheer was 
opgevolgd.  

 
 
Arie bleef wel lid van de commissie, die verder 

bestaat uit Johan van Os en Hannie Vink. Gert is in 
het bijzonder erg blij met de centrale rol die 
Hannie hierin vervult, maar geeft direct daarbij 
aan evenmin zonder Arie en Johan te kunnen.  
 
“Toen ik in 2020 lid werd van de sponsorcommissie 

-vertelt Gert- hadden we één hoofdsponsor voor 
het eerste elftal. Best kwetsbaar en vooral uit het 
oogpunt van continuïteit en verbetering van het 
budget hebben we toen de ‘Vrienden van Almkerk’ 
bedacht, 16 sponsors die elk jaarlijks € 1.000 zijn 
gaan inleggen. Belangrijk was dat de toenmalige 
hoofdsponsor (Van der Meijden Transport) een 

stapje terugdeed om deze nieuwe formule mogelijk 
te maken. Ook (inmiddels) oud-voorzitter Ron van 
het Hof vervulde een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van ‘de vrienden’. Op dit moment 
zijn Van der Meijden en Van het Hof weliswaar 
teruggetreden uit de groep, waar bijvoorbeeld 
Proper & Co erbij is gekomen (zie ook foto van 

betreffende bord elders in dit blad, red.), maar de 
opzet blijkt nog steeds succesvol. Zonder Anton en 
Ron waren de ‘Vrienden’ niet mogelijk geweest. 
We mogen ze als VV Almkerk hier zeer dankbaar 
voor zijn. Echte clubmannen die meedachten op 
het juiste moment.  

 Ook Adriaan Hakkers is zo iemand, momenteel 
vervult hij de rol van voorzitter van de ‘Vrienden’. 
Tenslotte mag ook onze contactpersoon in het 
bestuur, de prima penningmeester Nico Kostense, 
niet onvermeld blijven in het geheel”.  
 

“Als tweede stap en in het verlengde ervan hebben 

we ook de ‘Jeugdvrienden van Almkerk’ opgericht. 
Vanuit deze groep mensen is er drie jaar lang flink 
geïnvesteerd in de jeugd en de hele organisatie 
eromheen. Denk aan verbetering 
trainingsomstandigheden, scholing kader en de 

voetbalclinics. Ook werd een nieuw Hoofd 
Jeugdopleiding op deze wijze bekostigd.  
Na drie succesvolle jaren stopten de 
‘Jeugdvienden’, maar zij hebben wel weer schwung 
gegeven aan de jeugdontwikkeling en het plezier 
binnen de VV Almkerk”, aldus Ambachtsheer. 
 

Over stap 3 die de commissie heeft gezet, is de 
inmiddels in Woudrichem woonachtige directeur van 
Venturion erg enthousiast. “Met de hulp van een 

aantal sponsoren en samen met Aton Energy van 
Hans Keller hebben we zonnepanelen gelegd. 
Vooral ook door de gestegen energieprijzen kunnen 
we daarmee momenteel zo’n € 10.000 per jaar aan 

kosten besparen.” 
Adverteren langs de Doornseweg bleek in die fase 
ook aantrekkelijker te worden (zie ook de 
inhaalslag die buurman ACKC heeft gemaakt, red.).  
 
“In het verlengde van de bestaande dubbele rij 
borden achter het doel hebben we daar – als stap 4 

- voor uitbreiding kunnen zorgen, ook richting de 
rotonde. De inkomsten van deze borden liggen 
aanzienlijk hoger dan die van de reclame langs het 
hoofdveld. Het klopt wel dat er langs het hoofdveld  

gaten zijn ontstaan, a.g.v. verwijderde borden van 
gestopte sponsors.”Gelukkig liggen er al nieuwe 

borden klaar om te worden opgehangen, terwijl er 
zich ook spontaan adverteerders melden die graag 
de ‘gaatjes willen opvullen’. Daarnaast zal het 
snoeiwerk extra aandacht krijgen met het oog op 
de zichtbaarheid van de borden langs de weg. De 
bordreclame langs het veld heeft nu de prioriteit in 
het seizoen 2023/2024. In de zomer van 2024 

hopen we hiermee ook op orde te zijn.“ 
 
Als vijfde stap welke de commissie nadrukkelijk 
heeft gezet, noemt Gert het nieuw leven inblazen 
van de Club van 50, waarbij vooral meer aandacht 

wordt gegeven aan de lagere seniorenelftallen en 
de dames. “Na een geslaagde bijeenkomst in de 

kantine met een broodje bal gehakt en een 
kruidenbitter nam het ledental enorm toe en ligt 
daarmee ondertussen boven de 60.  
 



  

We konden daarmee al iets leuks doen bij onder 
andere de kampioenschappen van het 3e en het 4e. 
En er staat nog steeds een mooi potje klaar voor 

elftallen die voor iets bijzonders sponsoring nodig 
hebben. Op het gebied van shirtsponsoring hebben 
we dit jaar met ‘KAMbode’ uit Giessen het 2e elftal 
netjes kunnen aankleden. Deze specialist op het 

gebied van Kwaliteit, ARBO en Milieu zal in elk geval 
de komende 3 jaar hoofdsponsor zijn. Wederom 
mooie extra inkomsten voor de club!  
 
Daarnaast worden er vanaf dit seizoen 
samenvattingen van wedstrijden van het 1e en het 

2e elftal vertoond op de website, gesponsord door 
De Laegt, Adriaan Hakkers en Venturion.” 
We naderen het einde van het interview met een 
enthousiaste Ambachtsheer, die vol passie verhaalt 
over de inzet van zijn commissie voor de hele 

vereniging. “Stilzitten is er niet bij. De 
sponsorcommissie heeft al zoveel moois kunnen 

doen. We kunnen ons nu richten op de borden langs 
het veld en nieuwe mogelijkheden. Aan ideeën 
schort het niet. Momenteel benaderen we ook 
bestaande sponsoren om met korting een tweede 
bord langs het veld  te plaatsen bijvoorbeeld. Een 
roterend scorebord is uit kostenoverwegingen 
vooralsnog niet rendabel, maar er liggen nog wel 

ideeën op het gebied van naamgeving van het 
sportpark met mogelijk lokale sponsoren. 

 En in het seizoen 2024/2025 willen we een echte 
Almkerk-spelersbus zien te realiseren welke voor 
diverse doeleinden kan worden ingezet.”  

 
De redactie van Noar Vurre is blij met de duidelijke 
uiteenzetting van de activiteiten en de daarmee 
bereikte resultaten voor de vereniging. Door de 

diverse stappen die zijn gezet, is het totaal aan 
sponsorinkomsten de laatste jaren meer dan 
verdubbeld en plukken steeds meer geledingen 
binnen de VV Almkerk daarvan de vruchten. De 
sponsorcommissie beseft dat het oog ook wat wil, en 
daarom zal 2024 in het teken staan van nieuwe 

borden langs het veld, het vervangen van oude 
borden en dan weer vol stoom door naar nieuwe 
projecten om de inkomsten uit sponsoring nog 
verder te vergroten. De sponsorcommissie heeft er 
duidelijk zin in, hetgeen een gemotiveerde Gert ook 

zeker uitstraalt. 
 

Wij danken Gert voor het interview en dit uitgebreide 
‘jaarverslag’ en de commissie voor al haar 
inspanningen ten behoeve van de vereniging. Wij 
verwachten de komende seizoenen nog veel van de 
sponsorcommissie te zien en te horen! 
 

Hendri 

 

 
 

 
 

  



  

 PUZZELPAGINA’S 
 

Ook deze kersteditie weer een woordzoeker en een Sudoku. Onder degenen die de goede 
oplossingen van de woordzoeker én de Sudoku inzenden wordt een prijs van 10 consumptiebonnen 
verloot. De uitslag volgt in de volgende editie.  
 
Oplossing van de woordzoeker van de oktober editie met het 

thema “Vrijwilligers”: 
Zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan 
 
Hiernaast de oplossing van de Sudoku van de herfsteditie. 
De juiste oplossingen zijn ingestuurd door: 
Cees Geerts     Peter Herwig 
Arie van Haaften  Shane Vink 

Lia Versteeg   Jolanda Vink 
Piet Teuling (Sjersestr.)   Lex Roubos 
Hans Bouwman    Henri van Dalen 

Gerard Roubos    Dyonne van Helden 
Lisa Verwoerdt    Carolien van de Assem 
Mathilda Dol      Teunis Noorloos 
 

Peter Herwig was zo attent om te melden dat de SUDOKU 
dezelfde was als die in het oktober nummer. Dat was dan 
makkelijk want de oplossing stond er boven !! 
Deze maal wederom maar liefst 16 goede inzendingen dus we 
hebben weer moeten loten. De prijs van 10 consumptiebonnen is gewonnen door Cees Geerts. Van harte 
gefeliciteerd! De prijs wordt uitgereikt bij kantinebezoek en is te besteden in onze kantine (m.u.v. speciaal 

bieren). De animo voor het maken van puzzels is wederom toegenomen. We hopen dat er weer veel 
inzendingen komen, dan kun je in de volgende editie weer een Sudoku en een woordzoeker verwachten. Veel 
puzzelplezier ! 
 

SUDOKU 
Bij het oplossen van de Sudoku moeten in alle  

blokken, op de horizontale en de verticale rijen  
de cijfers van 1 t/m 9 worden ingevuld.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

Woordzoeker, thema : Winter 
Alle woorden hebben met de winter te maken. Streep de gevraagde woorden door waarbij de letters 
meerdere keren gebruikt kunnen worden. Woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar 

rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven. De letters die overblijven zet 
je in de hokjes onder de puzzel, die vormen dan een zin met betrekking tot de winter. 

 
 
Stuur de oplossing of een foto van je oplossing van de woordzoeker en de Sudoku voor eind januari 2024 naar: 
noarvurre@vvalmkerk.nl, of per app met foto naar 06-12095101 of geef deze af (in de kantine) aan een van 
de redactieleden. 

  



  

CLUBINFO 
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AANDACHT VOOR EN DOOR ONZE ADVERTEERDERS: ALMTAX TAXATIES 

 

Deze keer besteden wij in deze rubriek aandacht aan een nieuwe onderneming in Almkerk en een 
nieuwe adverteerder in Noar Vurre. Het gaat om ALMTAX Taxaties, opgericht door Tonnie Muijen, 
tevens lid van de VV Almkerk en van de Business Club Almkerk. 
 

Wat heeft je doen besluiten de richting van taxateur 
op te gaan? Wanneer ben je gestart met je 
onderneming? Wat kun je kwijt over het verloop 
daarvan tot heden?  
“Vastgoed en met name de woningmarkt heeft altijd 

mijn interesse gehad, maar het was er nooit van 
gekomen om me daarin verder te verdiepen. Tot de 
corona toesloeg en ik besloot om toch maar eens de 
(digitale) schoolbanken op te zoeken. In het 
voorjaar ben ik geslaagd en sinds 1 april 2023 
geregistreerd als taxateur en als ZZP-er mijn eigen 

bureau begonnen. Ik mocht al gelijk via enkele 
tussenpersonen (die ook lid zijn van de BCA) wat 
taxatieopdrachten ontvangen en inmiddels zit er een 
mooie groei in. Er zijn ook al enkele jonge leden van 
VV Almkerk die mij inmiddels hebben weten te 
vinden en het is dan mooi om te zien dat ik er aan 
kan bijdragen dat het die starters lukt om een eigen 

huis te kunnen kopen in Almkerk of Nieuwendijk. 
Uiteraard zijn leden van VV Almkerk bij mij ook 
welkom voor een woningtaxatie buiten Almkerk of 
Nieuwendijk.” 
 
Wat wil je vermelden over je opleiding en 
werkzaamheden in het verleden? Wat doe je er (in 

een afbouwfase?) momenteel nog naast? “ 
Ik ben na de HTS in 1997 bij Tankens op kantoor 
begonnen. Al snel daarna bij Fortbouw terecht 
gekomen en inmiddels 22 jaar geleden op bouw- en 
woningtoezicht in de gemeente Aalburg gaan 
werken. Daar ben ik uiteindelijk in de 

projectontwikkeling terecht gekomen. Ik werk nog 
gemiddeld 2 dagen per week bij de gemeente Altena 
als projectleider ruimte. Ik ben in die rol o.a. 
betrokken bij de ontwikkeling van de uitbreiding van 
het industrieterrein in Giessen. Ik hoop die functie 
overigens snel te kunnen afbouwen om me volledig 
op mijn eigen onderneming te kunnen storten. Met 

nog een beetje groei hoop ik dat in het nieuwe jaar 
voor elkaar te kunnen krijgen.” 

Je bent een allround taxateur? Waarvoor kan men in 
het bijzonder bij je terecht? “Je kunt als taxateur 
geregistreerd staan in verschillende ‘kamers’. Ik ben 
geregistreerd in de kamer Wonen, maar je hebt ook 
nog de kamers Landelijk Vastgoed, Bedrijfsmatig 

Vastgoed en WOZ. Als Register Taxateur Wonen 
mag ik alleen taxaties verrichten voor objecten die 
een woonbestemming hebben. Regelgeving beperkt 
de straal van mijn werkgebied tot 20 kilometer vanaf 
Almkerk. Het leukste is natuurlijk wel om in je eigen 
dorp woningen te mogen taxeren. Ik heb al een paar 

mooie taxaties in Almkerk en Nieuwendijk voor 
clubgenoten mogen doen. Daar ben ik natuurlijk erg 
blij mee. Het meest voorkomend is een taxatie voor 
een aankoop, maar ook taxaties voor een 

oversluiting, een verbouwing of 
overbruggingskrediet komen regelmatig voor.”  
 

 Wat wil je vertellen over je privé-/gezinssituatie? Je 
hebt in ieder geval samen met je vrouw drie 
kinderen? “ 
Ik ben zelf import in Almkerk (uit Heusden), maar 
mijn vrouw Petra is Almkerkse. Na eerst in Andel en 

heel even in Nieuwendijk gewoond te hebben, zijn 
we sinds 2006 goede buren van de VV Almkerk en 
kijken we recht op het B-veld. Dat bevalt ons prima 
en hoeft niet te veranderen van ons…. We hebben 3 
kinderen, waarvan Aron inmiddels niet meer thuis 
woont. Aron voetbalt zo af en toe in het 5e. Esmee is 

laatste ‘man’ bij de Vrouwen 1 en Noa korfbalt in de 
A1 bij ACKC. We proberen van alle drie wel eens een 
wedstrijd mee te pikken, waarbij Petra vaker bij de 
korfbal te vinden is en ik meer langs het 
voetbalveld.” 

 
Zelf was je, samen met Arjan Kant, drie jaren leider 

van het 2e elftal? Welke was je mooiste ervaring 

daarbij? Ook een mindere? “ 
Sinds we in Almkerk wonen ben ik al bij VV Almkerk 
betrokken. Aron heeft alle elftallen doorlopen en ik 
ben enkele jaren leider geweest van zijn team vanaf 
de F-jes. Toen Aron in de JO19 ging voetballen vroeg 
Arjan of ik er weer voor open stond. En omdat ik toch 

al bijna al zijn wedstrijden volgde heb ik ja gezegd. 
Toen Jorg en Aron de stap naar het 2e zetten zijn 
Arjan en ik ook mee gegaan. Daar hebben we zeker 
in de coronatijd een paar gekke seizoenen 
meegemaakt natuurlijk. We begonnen in het eerste 
coronaseizoen supergoed aan de competitie met als 
hoogtepunt een 2-5 overwinning uit bij Kozakken 

Boys 2. Jammer genoeg stopte de competitie al snel 

terwijl we bijna bovenaan stonden. Het seizoen 
daarna verliep heel wisselvallig en we konden na een 
bizarre laatste wedstrijd tegen ASWH 2 ons net 
handhaven.  
 

  



  

We gingen in de 2e helft van 1-3 naar 4-3 en de drie 
punten waren net genoeg voor handhaving.  
Vorig seizoen heeft het er helaas niet ingezeten om 

ons weer te handhaven. Jammer om zo afscheid te 
nemen, maar die keus was al eerder gemaakt. Toch 
kijk ik met veel plezier terug op de jaren bij het 2e. 
Ik volg de mannen nu nog steeds en ik sta 

regelmatig langs de kant te supporteren. Goed om 
te zien dat de spelvreugde er weer is en de 
resultaten prima zijn!” 
 
Hoe zag je eigen sportcarrière eruit? Wat doe je 
momenteel om fit te blijven? “ 

Zelf heb ik nooit gevoetbald, dus Aron en Esmee 
hebben de voetbalgenen vast van moederskant 
geërfd. Ik heb zelf altijd veel meer met 
racketsporten gehad en zo ben ik nog steeds 
wekelijks actief bij Badmintonclub ABC. Daar heb ik 

op een leuk niveau competitie gespeeld en 
momenteel speel ik alleen nog recreatief met af en 

toe een toernooi bij andere verenigingen. Verder 
vinden Petra en ik het heerlijk om regelmatig 
langere afstanden van ongeveer 20-25 kilometer te 
wandelen. Dat compenseert dan weer een beetje dat 
ik nagenoeg de hele dag zittend werk.” 
 
 

 Door voorgaande activiteiten binnen de vereniging 
heb je zicht op de organisatie. Zijn er zaken die je 
daarbij in positieve zin opvallen? Of zaken ter 

verbetering? “ 
Wat mij als buurman opvalt is dat de terreinmannen 
bijna 24/7 aanwezig zijn om de velden in topconditie 
te krijgen. Heel veel respect en complimenten voor 

deze vrijwilligers! En dat geldt voor alle vrijwilligers 
die de club draaiende houden en leuke activiteiten 
organiseren! Wat ik zelf jammer vind is dat het langs 
de lijn steeds rustiger lijkt te worden. Dat zal met de 
vaak onbekende zondagclubs als tegenstander te 
maken hebben. Persoonlijk mis ik de derby’s wel 

tegen de streekgenoten.” 
 
Wat wil je verder nog toevoegen? 
 “Ga zo door, het is altijd leuk om Noar Vurre 
te lezen!” 

Bedankt voor dit laatste, ook als aanmoediging voor 
onze andere leden. Daarnaast hartelijk dank voor je 

medewerking aan dit interview en voor je 
gememoreerde inzet voor de vereniging. Wij wensen 
je veel succes met je onderneming en hopen dat je 
nieuwe klanten minstens net zo positief zullen zijn 
als de prominenten op de achterpagina van dit 
clubblad. 

Hendri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 


